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Lieve Vrienden van AMORC, 
 
Op onze warme weg naar wijsheid, wordt het tijd om een belangrijk thema aan te snijden.  
Deze nieuwsbrief gaat over de vraag of de mens een vrije wil heeft. Rozekruisers zijn 
filosofen en bestuderen de natuur- en universele wetten. Tegelijkertijd nemen zij niets op 
voorhand aan, maar proberen door te filosoferen, mediteren en reflecteren, hun eigen 
waarheid te vinden. Mogen wij u meenemen op onze weg naar bewustzijn? Wij hopen dat 
deze nieuwsbrief u tot steun en inspiratie zal zijn  
 
Diverse denkwijzen over de vrije wil. 
Puur materialistisch gezien, is het in het wereldbeeld van theologen, filosofen en 
wetenschappers zo, dat de wet van oorzaak en gevolg altijd opgaat. Gelijke oorzaken hebben 
gelijke gevolgen. Dit wereldbeeld noemt men causaal determinisme.  
 
In de theologie van veel godsdiensten, gaat men ervan uit, dat God een doel heeft met de 
schepping. Omdat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is, is dit plan volmaakt en 
zal het zich ontvouwen volgens Gods wens, totdat dit doel helemaal is uitgevoerd. Dit 
wereldbeeld noemt men predestinatie. 
 
In beide gevallen is de vrije wil een illusie. In het causaal determinisme is er geen God die 
kan ingrijpen en in het geval van predestinatie grijpt God niet in omdat alles wat er gebeurt, 
noodzakelijk is om het goddelijke plan uit te voeren. 
 
Beide wereldbeelden schieten tekort. De kwantumfysica 
heeft wetenschappelijk bewezen dat causaliteit, de wet van 
oorzaak en gevolg, op het kleinste niveau niet helemaal 
opgaat. Door het observeren, verandert de werkelijkheid. Dit 
heet het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Het heeft 
o.a. te maken met de snelheid en het moment waarop iets 
zich bevindt.   
 
 
 
 
 
 



De wet van oorzaak en gevolg 
Wij overzien zelden de gevolgen van onze keuzes. Ons lot wordt bepaald door de keuzes die 
we maken en de keuzes van andere mensen om ons heen. Deze keuzes zijn de oorzaken, de 
gevolgen zijn onafwendbaar. Het lot van de mens wordt dus bepaald door de wijze waarop 
hij gebruik maakt van zijn vrije wil, en niet 
door toeval. Populair gezegd: Ieder mens 
oogst wat hij zaait. Bij het gebruik van onze 
vrije wil, zouden wij ons er meer van bewust 
kunnen zijn dat door onze gemoedstoestand, 
de vrije wil positieve of negatieve trillingen 
meekrijgt. Dit kan van invloed zal zijn op het 
te bereiken resultaat.  
 
De Rozekruisers filosofie 
Van oudsher bevatten de Rozekruisers leringen een filosofie die rekening houdt met de 
fysieke, psychologische en spirituele dimensies van de mens. Deze filosofie ruimt een grote 
plaats in voor het positieve denken. Daarmee biedt het iedereen de mogelijkheid aan zijn 
leven een richting te geven, die meer met de eigen verwachtingen overeenstemt. Jammer 
genoeg zijn de meeste tijdsgenoten pessimistisch en fatalistisch. Zij weten niet welke invloed 
zij op hun lot kunnen uitoefenen, door positief gebruik te maken van hun vrije wil. Daarom 
hebben zij de neiging zich te concentreren op de negatieve, dramatische gebeurtenissen van 
het leven. Zodoende beïnvloeden zij hun psyche op een negatieve manier en trekken 
vergelijkbare omstandigheden naar zich toe 
Voor meesterschap over het leven, is het nodig dat wij op alle niveaus van ons wezen het 
positieve in ons activeren: 

• Op fysiek niveau, door aangename gewaarwordingen en gevoelens na te streven; 
• Op mentaal niveau, door constructieve gedachten en ideeën gaande te houden; 
• Op spiritueel niveau, door transcendente emoties en gemoedstoestanden te 

cultiveren.  
 
 
Ter inspiratie 
 
De dagen komen en gaan als gedempte, gesluierde figuren van een verre 

bijeenkomst. Maar ze zeggen niets, En als we de geschenken die ze 
meebrengen niet gebruiken, dragen ze deze stilletjes weer weg. 

 
Ralph Waldo Emerson 
 
 

 
 

 
 
 


