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Vrienden van AMORC
“Een Warme Weg naar Wijsheid”

Januari 2026 NIEUWSBRIEF Nummer 33

Lieve Vrienden van AMORC,
Team ‘Vrienden van AMORC’ wenst u een gelukkig, gezond en liefdevol 2026!

De Franse Grootmeester, Frater Serge Toussaint, spoort ons in een open brief aan om liefde
weer centraal te stellen in ons leven. Omdat zijn boodschap bij deze tijd van goede
voornemens past, citeren wij graag enkele delen uit zijn brief.

“Om gelukkig te zijn, heeft ieder mens liefde nodig en wil liefde ontvangen. Liefde is
onlosmakelijk verbonden met het leven. Op aarde komt dit tot uiting in mineralen, planten,
dieren en mensen. Het is de kracht die het lot van de natuur bepaalt. Sterker nog, het is wat
het universum in beweging houdt en kosmische evolutie mogelijk maakt.

In mystiek opzicht is liefde meer dan een gevoel: het is een wetmatigheid die tegelijkertijd,
universeel én spiritueel is. In de natuur komt de wet van aantrekking tot uiting vanuit het
mineralenrijk. Elke substantie is opgebouwd uit atomen, die zich verenigen tot moleculen,
die op hun beurt zich verenigen tot steeds complexere en omvangrijkere structuren.

In het plantenrijk wordt de wet van aantrekking duidelijker, omdat ze relatief gemakkelijk
waarneembaar is. We weten dat planten zich vermenigvuldigen door de vereniging van een
mannelijke- en een vrouwelijke cel. Hedendaagse wetenschappers erkennen inmiddels dat
planten een vorm van bewustzijn bezitten. In meerdere studies is bijvoorbeeld aangetoond
dat bomen met elkaar communiceren o.a. met als doel om elkaar te informeren, te
waarschuwen of te ondersteunen.

In het dierenrijk komt de wet van aantrekking tot uiting in een aantrekkingskracht tussen
mannetje en vrouwtje of vice versa. Dit hoeft niet alleen gedreven te zijn door seksuele
behoefte, maar ook door emotioneel verlangen. Vooral bij de meer geévolueerde dieren
zien we de liefde voor elkaar, voor hun nakomelingen, voor soortgenoten en mensen.
Omdat de mens fysiologisch verwant is aan dieren, bepaalt de wet ook v
onze behoefte om ons voort te planten. Daarnaast komt het tot uiting
in onze behoefte en ons verlangen naar genegenheid, want een mens &
streeft ernaar lief te hebben en geliefd te zijn. '
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Als mensen het gemeenschappelijke doel delen om lief te hebben, zou je je af kunnen
vragen, waarom ze elkaar, door de geschiedenis heen, hebben gedood, aangevallen en
mishandeld. Hoe kunnen we het vermogen tot extreme haat en wreedheid tegenover hun
medemensen verklaren?

Dit begint bij de vrije wil. leder mens bezit diep van binnen de deugd van liefde, die
aangewakkerd moet om liefde te manifesteren in houding en gedrag. Als de mens dat niet
doet, verdwijnt uiteindelijk het verlangen om lief te hebben en zelfs om geliefd te zijn.

Net als veel filosofen geloven Rozekruisers dat de mens van nature welwillend is. Dit komt
omdat mensen een ziel bezitten, waarvan de essentiéle deugd, liefde is.

Liefde voor anderen is niet beperkt tot de liefde voor onze familieleden en geliefden. Deze
onvoorwaardelijk liefde wordt mogelijk als we ons gedragen als wereldburgers. Graag
citeren wij Khalil Gibrans prachtige motto: ”“De aarde is mijn land, de mensheid is mijn
familie”. Om zover te komen is het belangrijk een diepgaande humanistische houding te
ontwikkelen. Mystici in het algemeen en in het bijzonder de Rozekruisers, spreken ook wel
van “universele liefde”. Maar deze transformatie is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoewel het misschien onmogelijk is om van ieder mens te houden, kunnen we ernaar
streven de mensheid als geheel lief te hebben. We zijn een integraal onderdeel van haar
lichaam. We zijn één cel te midden van de miljarden waaruit het lichaam bestaat. Dit
lichaam bezit een collectief bewustzijn, dat gevormd wordt door de vereniging van alle
individuele bewustzijnen. De individuele bewustzijnen van mensen beinvloeden het
collectieve bewustzijn van de mensheid. Het collectieve bewustzijn van de mensheid
beinvloedt de individuele bewustzijnen van mensen. Als we willen dat deze interactie
positief is en bijdraagt aan het geluk van iedereen, kunnen we ervoor zorgen dat menselijke
relaties gebaseerd zijn op liefde in plaats van op haat, op vriendelijkheid in plaats van
kwaadaardigheid.

Als de menselijke ziel één is met de ziel van de natuur, dan zijn beide ook één met de ziel van
het universum. Kunnen we hieruit concluderen dat liefde een universele kracht is? Wanneer
we de schoonheid van de sterrenhemel ervaren, kan er een onbeschrijfelijke
aantrekkingskracht tussen onszelf en het ‘kosmische oneindige’ ontstaan”.

Tot zover de vertaling van de open brief van de Franse Grootmeester Frater Serge Toussaint.
Wij hopen dat zijn brief helpt bij het bewust worden van het belang van liefde geven en

liefde ervaren.

Wij wensen u in alle opzichten een liefdevol jaar!
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Activiteiten

Reguliere bijeenkomsten

Raad van Troost
ledereen heeft in het leven wel eens een periode waarin hulp nodig is, waar begrip, medeleven en
goede raad een welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van
meditatie en afstemming de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.
De Raad van Troost vraagt geen enkele vergoeding.

Regio Belgié

Atrium Oase

Elke 1°¢ zondag van de maand is er een digitale Raad van Troost. De bijeenkomst begint om 12.00 uur
en duurt 1 uur.

Wanneer?

4 januari 2026

1 februari 2026

1 maart 2026

5 april 2026

Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/wfd-ocom-fba

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar: oase@rozekruisers.be

Atrium Oase

Elke 4¢ dinsdag van de maand organiseert Atrium Oase digitale bijeenkomsten, zie onderstaand
schema. Inspirerende teksten, gezamenlijke gesprekken en meditatie nodigt ons uit tot reflectie en
leiden ons tot mystieke beleving. De bijeenkomsten combineren innerlijke bezinning en praktische
spirituele oefeningen binnen de traditie van de AMORC. Een waardevolle ontmoeting op het pad van
groei en bewustwording. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt 1 uur.

Wanneer?

27 januari 2026

24 februari 2026

24 maart 2026

28 april 2026

Link: https://meet.google.com/jqw-uxos-nwt

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar oase@rozekruisers.be




Pronaos Saphire Brussel

Raad van Troost, Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel (eerste verdieping)

22 februari 2026

12.30 uur Raad van Troost

13.00 uur Broedermaal (zelf uw lunch meenemen) Koffie en thee is gratis.

13.30 uur Interactief gesprek: ‘Een symbool tot meditatie’:

U wordt uitgenodigd voor een meditatie, waarbij we geleid worden door een symbool en onze eigen
en gedeelde inspiratie uit het gesprek met alle deelnemers. Het doel is een verdiepende bijeenkomst,
waarbij we ook ons Zelf weer iets beter leren kennen.

Informatie en aanmelden: saphire@rozekruisers.be

Regio Midden, Oost en Zuid

Pronaos Chepera

Elke 2¢ maandag van maand wordt door Pronaos Chepera een digitale Raad van Troost gehouden.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt 30 minuten

Wanneer?

12 januari 2026, 9 februari, 10 maart.

Voor meer informatie, mail naar: chepera@rozekruisers.nl

U kunt vanaf 19.45 uur inloggen:

https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd

Na 20.00 uur is dit niet meer mogelijk.

Academie Curagao
Atriumbijeenkomst
Meer informatie: ronvonhogen@gmail.com

Atrium Bonaire
Meer informatie: abogado.bijkerk@gmail.com

Loge Paramaribo
Meer informatie: Mevrouw Wilfriede Leysner: wilfriede.leysner@gmail.com

AMORC Academie Cariben

Raad van Troost. Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta wordu
anunsia despues) Elke eerste zaterdag van de maand:

3 januari, 7 februari. De bijeenkomst is open vanaf 6.30 uur. De meditatie begint om 7.00 uur
plaatselijke tijd.
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=REIEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJVvMFVxQT09




Mystieke Dag 2026

28 november 2026
Oud Turnhout, Belgié,
Priorij Corsendonk
Aanmelden: mystiekedag2026@rozekruisers.be

Deze dag wordt een bijzonder evenement van 8.30 tot 16.30 uur! De activiteiten zijn toegankelijk
voor AMORC leden, Vrienden van AMORC en geinteresseerden. Meer informatie vindt u in de
volgende nieuwsbrieven. ‘Mystieke Dag’ is een jaarlijks terugkerend evenement bij AMORC, waarbij
het ontmoeten centraal staat.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Mail naar mystiekedag2026 @rozekruisers.be met
de volgende informatie: naam, adres, telefoonnummer, hotelkamer vrijdag, zaterdag ja/nee

(de hotelkamer kost € 60,- per persoon, een ruimere kamer € 120,- per persoon. Deze prijzen zijn
onder voorbehoud)

Meer vragen? Stel ze gerust via het mailadres: mystiekedag2026@rozekruisers.be
Meer informatie over openbaar vervoer en nog meer, volgt in de volgende nieuwsbrieven.

Rozekruisers Podcast

https://rozekruisers.podbean.com /

De podcast bevat interessante onderwerpen, die vanuit de Rozekruisers idealen
belicht worden, zoals: Manifest ‘De nieuwe chymische bruiloft van Christian
Rosenkreuz’, ‘De bij’, ‘Parsifal’, ‘Bewustzijn’ en de ‘Introductie tot de studie van
endocriene klieren’.

In juli 2025 is de podcast ‘De adem’ (een tekst uit het kwartaalblad ‘De Roos’) aan
de serie toegevoegd.

Websites en Social Media
Websites
https://www.amorc.nl
https://www.amorc.org

Instagram
rozekruisersorde_amorc
https://www.instagram.com/rozekruisersorde _amorc/

Facebook
Rozekruisersorde AMORC
https://www.facebook.com/pg/RozekruisersordeAMORC/

AMORC-regio Nederlandstalig Belgié
https://www.facebook.com/Amorcregiobelgie




