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Lieve Vrienden van AMORC,

AMORC leden bestuderen onderwerpen op het gebied van wetenschap, mystiek, kunst en
cultuur. In onze nieuwsbrieven aan de ‘Vrienden van AMORC’ worden fragmenten uit deze
studie in een ‘lightversie’ aangeboden. Deze nieuwsbrief gaat over kunst en mystiek, want
mystiek is verbonden met kunst. In de AMORC-leringen staat dat alles in en om ons heen uit
trillingen bestaat. Het ervaren van kunstvormen wordt wel de voeding voor de ziel genoemd.

Soms raakt kunst iets in ons, dat we niet goed kunnen uitleggen. Een kleur, een vorm, een
beweging, het kan zomaar iets in ons wakker maken dat dieper gaat dan woorden.

Wassily Kandinsky, de mystieke kracht achter het kleurenspel

De Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky (1866-1944) begreep dat als geen ander. Voor
hem was schilderen geen ambacht, maar een vorm van luisteren: luisteren naar de ziel, naar
stilte, naar de onzichtbare muziek van het leven. In deze nieuwsbrief nemen we u mee naar
de mystieke kant van Kandinsky, de kunstenaar die kleur liet zingen en de stilte zichtbaar
maakte.

Voor Kandinsky was het niet voldoende dat de kunstenaar een kunstzinnige vaardigheid
bezat. Hij hechtte waarde aan een roep, een innerlijke stem, die om uiting vraagt. Hij zag
kunst als ‘soulmusic’ voor de ziel, iets dat de kijker kan stemmen, zoals een instrument
wordt gestemd.

Voor Kandinsky was schilderen een manier om muziek te maken met kleuren.
“Zoals kleuren samenklinken tot een innerlijke muziek, zo stemt de ziel zich af op het Licht dat
alles bezielt” (naar Kandinsky)

Kandinsky zag kleur en vorm niet louter als wat we zien of herkennen, maar als
dragers van innerlijke vibraties, frequenties van de ziel. Hij legde verbanden
ROl tussen kleur en emoties of spirituele toestanden (blauw als stilte of geestelijke
diepte, rood als energie of passie). Het verband tussen vormen en universele
symboliek, zag hij terug in de cirkel als kosmische heelheid. Hij noemde zijn
schilderijen composities, fuga’s, impressies, alsof het muzikale partituren zijn.




In dit samenspel komt het mystieke tot uitdrukking: kunst als brug tussen het zichtbare en
het onzichtbare, tussen het alledaagse en het heilige.

Mystieke invloeden en achtergrond

Hoewel Kandinsky niet expliciet als theosoof bekend staat, was hij
sterk beinvloed door de geest van zijn tijd. Theosofie en andere
spirituele bewegingen, zoals de AMORC, waren een zoektocht naar
een diepere realiteit achter de materie.

De kunstgroep ‘Der Blauwe Reiter’ (1910 - 1914), waarvan Kandinsky één van de
belangrijkste oprichters was, koos expres voor symbolische, intuitieve kunst waarin
spirituele waarden belangrijker waren dan figuratieve. Kunst werd een middel om innerlijke
en universele waarheden uit te drukken.

Wat betekent dit voor de kijker van vandaag?

Voor de hedendaagse kunstliefhebber betekent Kandinsky’s mystieke visie dat hij niet alleen
mooi werk maakte, maar werk dat uitnodigt tot introspectie. Je hoeft niet te weten welke
kleur welke betekenis heeft, het gaat erom wat de ervaring in ons oproept. Een abstract
doek wordt dan geen raadselachtig beeld, maar een klankbord voor de eigen innerlijke
wereld. Door bewust de vorm los te koppelen van herkenbare objecten, opent zich ruimte
voor contemplatie, stilte en verwondering. Zo blijft het mystieke element niet in een
esoterische hoek, maar wordt het toegankelijk: kunst als beleving, als stemming, als klank
van het hart.

“De ware kunst is niet wat het oog ziet, maar wat het hart zich herinnert”
Meer van en over Kandinsky:

el \\/assily Kandinsky’s manifest: ‘Het geestelijke in de kunst’
ISBN 9789460042911

Wassily Kandinsky: eBook “On the spiritual Art
ISBN 9791222468792

Bronnen: internet, cursusmateriaal Kunstacademie, Kandinsky’s manifest.



Academie activiteiten

Chapter Jan Coops, Amstelveen Tarot,
wat kan je ermee?

In een elfdelige workshop wordt u door Frater Hans van Aurich hierin meegenomen.

Zondag 9 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 12 april, 26
april, 10 mei en 31 mei

De cursus begint om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur

Waar? Chapter Jan Coops, Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen.

Kosten: € 40,- (het cursusgeld mag in 2 termijnen worden betaald, door overmaking op
rekeningnummer NL93INGB0004516121, contant bij aanvang of met QR-code) Aanmelden:

v6éor 1 november met een e-mail naar jancoops@rozekruisers.nl.

Afdelingsactiviteiten

Open convocatie

Tijdens een Open convocatie kunnen de Vrienden van AMORC en andere geinteresseerden kennis
maken met (een deel) van de tempelrituelen.

Pronaos Saphire, Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel

Zondag 23 november 2025

10.30 uur Ontvangst

11.00 uur Open Convocatie

12.30 uur Raad van Troost

13.00 uur Broedermaal. Hiervoor brengt u uw eigen lunch mee. Koffie en thee zijn aanwezig.
14.00 uur Interactief gesprek ‘Chartres en Symboliek’

Aanmelden en informatie: saphire@rozekruisers.be

Pronaos It Ljocht, Leeuwarden

Zondag 16 november 2025

11.30 uur Open convocatie

14.00 uur Spiritueel Café: onderwerp: ‘De kracht van vragen’ door Hans van Buijten
Meer informatie? Mail naar itljocht@rozekruisers.nl




Loge Isis, Den Haag

Zondag 16 november

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur Open convocatie

12.00 uur Raad van Troost

12.30 uur Gezamenlijke maaltijd

Aansluitend Academielezing: ‘Endocrinologie, de invloed van onze endocriene klieren’ door Franklin
Schuckink Kool.

Informatie: bst.isis@rozekruisers.nl

Pronaos Spinoza, Dordrecht

Zondag 16 november 2025

14.00 uur Open convocatie

Aansluitend een broedermaal

Informatie: wimlandvreugd@hotmail.com

Feest van Licht

Elk jaar vieren de Rozekruisers, over de hele wereld, het licht rond de winterzonnewende.
Ze wensen allen Diepe Vrede!

Loge Isis, Den Haag

Zondag 21 december 2025

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur Feest van Licht

12.00 uur Raad van Troost

12.30 uur Gezamenlijke maaltijd

13.30 uur Middagprogramma met o.a. muziek
Informatie: bst.isis@rozekruisers.nl

Pronaos Spinoza, Dordrecht

Zondag 21 december

14.00 uur Feest van Licht

Aansluitend een broedermaal

Informatie: wim.landvreugd@hotmail.com




Pronaos It Ljocht, Leeuwarden
Zondag 21 december 2025

14.00 uur Feest van Licht
Broedermaal

Informatie: itljocht@rozekruisers.nl

Pronaos Saphire, Kiekenmarkt 39. 1000 Brussel

Zondag 14 december 2025

12.30 uur Ontvangst met koffie en thee

13.00 uur Feest van Licht

14.30 uur Aperitief en aansluitend het broedermaal (iedereen neemt iets mee om te delen)
Informatie en aanmelden: saphire@rozekruisers.be

Reguliere digitale bijeenkomsten

Raad van Troost

ledereen heeft in het leven wel eens een periode waarin hulp nodig is, waar begrip, medeleven en
goede raad een welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van
meditatie en afstemming de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.
De Raad van Troost vraagt geen enkele vergoeding.

Regio Belgié

Elke 4° dinsdag van de maand organiseert Atrium Oase digitale bijeenkomsten, zie onderstaand
schema. Inspirerende teksten, gezamenlijke gesprekken en meditatie nodigt ons uit tot reflectie en
leiden ons tot mystieke beleving. De bijeenkomsten combineren innerlijke bezinning en praktische
spirituele oefeningen binnen de traditie van de AMORC. Een waardevolle ontmoeting op het pad van
groei en bewustwording.

Wanneer?
Dinsdag 25 november 2025 20.00 - 21.00 uur
Dinsdag 23 december 2025 20.00 - 21.00 uur

Link: https://meet.google.com/jgw-uxos-nwt
Voor meer informatie en aanmelden, mail naar oase@rozekruisers.be

Atrium Oase
Elke 1° zondag van de maand is er een digitale Raad van Troost, voor leden, Vrienden van AMORC en
geinteresseerden.

Wanneer?
Zondag 2 november 2025 12.00 —-13.00 uur
Zondag 7 december 2025 12.00 - 13.00 uur

Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/wfd-ocom-fba

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar oase@rozekruisers.be
U bent van harte welkom!




Regio Midden, Oost en Zuid

Elke 2° maandag van maand wordt door Pronaos Chepera een digitale Raad van Troost gehouden.
Wanneer?

Maandag 10 november 19.45 uur

Maandag 8 december  19.45 uur

Voor meer informatie: chepera@rozekruisers.nl

U kunt vanaf 19.45 uur inloggen. Na 20.00 uur is dit
niet meet mogelijk.

Academie Curagao
Atriumbijeenkomst
Meer informatie: ronvonhogen@gmail.com

Atrium Bonaire
Meer informatie: Michiel Bijkerk: abogado-bijkerk@gmail.com

Loge Paramaribo
Meer informatie: Mevrouw Wilfriede Leysner: wilfriede.leysner@gmail.com

AMORC Academie Cariben

Raad van Troost. Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta wordu
anunsia despues) Elke eerste zaterdag van de maand:

4 oktober 2025
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=REIEUGNITWZKMnhyQUInMXJVMFVxQT09

Rozekruisers Podcast

De podcast bevat interessante onderwerpen, die vanuit de Rozekruisers idealen
belicht worden, zoals: Manifest ‘De nieuwe chymische bruiloft van Christiaan
Rosenkreuz’, De bij, Parsifal, Bewustzijn en de Introductie tot de studie van
endocriene klieren.

In juli 2025 is de podcast ‘De adem’ (een tekst uit ‘De Roos’) aan de serie toegevoegd.
https://rozekruisers.podbean.com/




Websites en Social Media

Websites
https://www.amorc.nl

https://www.amorc.org

Facebook
Rozekruisers Orde AMORC

https://www.facebook.com/pg/RozekruisersordeAMORC/

AMORC Regio Belgié
https://www.facebook.com/Amorcregiobelgie

Instagram
rozekruisersorde_amorc

https://www.instagram.com/rozekruisersorde amorc/

App: AMORC resources
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