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Lieve Vrienden van AMORC,

U kent ongetwijfeld de uitdrukking: “Dromen zijn bedrog”. Dit gezegde komt voort uit een
rationeel en nuchter wereldbeeld, waarin dromen als illusies, hersenspinsels of
wensfantasieén worden gezien. Deze opvatting kan, onder andere, zijn ontstaan omdat
dromen snel verdwijnen, niet logisch zijn in het kader van natuurwetten van tijd, ruimte of
redenering. Zelfs de popcultuur (Marco Borsato, met zijn liedje “Dromen zijn bedrog”) heeft
deze gedachte, cultureel verankerd.

De mystieke visie

In de mystiek, zoals bij AMORC en de oude mysteriescholen, is het precies omgekeerd:
dromen zijn geen bedrog, maar bedekte waarheid. Dromen spreken de taal van de ziel, het
onbewuste of het hogere bewustzijn. Wat we overdag onderdrukken of vergeten, komt in
symbolische vorm in dromen terug.

Wanneer dromen wij?
Volgens de AMORC-leringen ontstaan dromen, wanneer we van diepe slaap overgaan naar
de waaktoestand. Deze overgang is een toestand waarin de subjectieve
2 7 fase geleidelijk overgaat in de objectieve. Dit noemen we ook wel de
grenstoestand. Zo’n toestand duurt gewoonlijk heel kort en in die periode
V) van twee tot drie seconden, kunnen we een lang verhaal of ervaring
“dromen”.
Dit komt doordat de ervaring door de geest wordt beseft, zoals we een
beeld in ons opnemen: na een blik van twee seconden, hebben we honderden woorden en
veel minuten nodig om het uit te leggen of uit te schrijven.

Waardoor dromen wij?

Er zijn veel oorzaken voor dromen. De meest voorkomende oorzaak is dat de eerste
objectieve gedachte of een idee uit het objectieve naar het subjectieve denkvermogen gaat,
bij het begin van de grenstoestand. Andere oorzaken zijn suggesties van buitenaf, zoals
koude lucht die over het lichaam blaast, lichte geluiden die niet juist worden
geinterpreteerd. Ook kan een mentale indruk van iemand anders, door het subjectieve
denkvermogen worden ontvangen, als diegene, daarbij bewust of onbewust, een indruk
zendt.




Dromen zijn de adem van de ziel .

Dromen zijn een noodzakelijke brug tussen onze menselijke- en onze hogere natuur.

Als we niet zouden dromen, raken we afgesneden van wat ons mens maakt: onze
verbondenheid met iets wat groter is dan wijzelf. De dichter zou dit duiden als de sterren, de
mysticus als het Hogere Zelf, de wetenschapper als het creatieve brein.

Daarom is dromen geen luxe, het is een noodzaak. Niet alleen om te slapen, maar om
wakker te worden in wie we werkelijk zijn.

De psychologie van de dromen

We ontkomen er niet aan om twee psychologen te noemen die
zich bezig hebben gehouden met droomduiding: Sigmund Freud
en Carl Gustav Jung. Deze twee wetenschappers maakten de F R E U D
wereld van dromen tot het centrale onderwerp van hun
onderzoekingen om de menselijke psyche beter te begrijpen.
Beiden meenden dat het onbewuste van doorslaggevende
betekenis was en dat de dromen hiervan een buitengewoon
belangrijke manifestatie waren.

SIGMUND

Sigmund Freud
Freud zag dromen als wensvervulling: onbewuste verlangens
komen symbolisch tot ontwikkeling.

ISBN: 9789024409419

Carl Gustav Jung

Jung beschouwde dromen als een brug naar het
onbewuste: een plek, waar archetypen en innerlijke
thema’s zich aandienen. Ze helpen ons om te worden wie
we werkelijk zijn.

In zijn boek: ‘De aard van dromen en de praktische
bruikbaarheid van droomanalyse’, staan 2 verhandelingen
uit de tijd dat hij nog met Freud samenwerkte. In de
laatste drie verhandelingen komen zijn eigen inzichten
duidelijk naar voren.

‘De aard van dromen en praktische bruikbaarheid van
droomanalyse’
ISBN: 9789060695296

Bronnen: AMORC-leringen, Rozekruisers handboek (verklarende woordenlijst), Internet




Activiteiten

Meditatie voor Vrede

In juni organiseert AMORC in al haar afdelingen over de gehele wereld de Meditatie voor Vrede.
Het is een ceremonie die in dienst staat van vrede.

Pronaos Saphire
Pronaos Saphire houdt de Meditatie voor Vrede, Heikestraat 44 te Boortmeerbeek, op 22 juni 2025
om 11 uur. Aansluitend is er een broedermaal, waar ieder iets meeneemt en deelt.

Graag aanmelden via: saphire@rozekruisers.be

Pronaos It Ljocht

Pronaos It Ljocht organiseert de Meditatie voor Vrede op 22 juni 2025 om 14.00 uur, inloop vanaf
13.30 uur.

Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, Lekkum (bij Leeuwarden)

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een broedermaaltijd. Voor de broedermaaltijd kun u (zelf
bereid) eten meenemen om met anderen te delen. Koffie en thee zijn aanwezig.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden via: itliocht@rozekruisers.nl

Pronaos Spinoza
Pronaos Spinoza organiseert de Meditatie voor Vrede op 22 juni 2025 om 14.00 uur.
Aanmelden en informatie: spinoza@rozekruisers.nl

Loge Isis
Loge Isis organiseert de Meditatie voor Vrede op 22 juni 2025.
Aanmelden en informatie: bst.isis@rozekruisers.nl




Reguliere bijeenkomsten

Atrium Oase
Online-bijeenkomst

U wordt van harte uitgenodigd voor deelname aan de Atriumbijeenkomst op:
Dinsdag 24 juni 2025 20.00-21.00 uur

Dinsdag 23 september 2025 20.00 —21.00 uur

Link: https://meet.google.com/jgw-uxos-nwt

Atrium Oase organiseert deze bijeenkomsten, waarbij aan de hand van inspirerende teksten en
meditatieoefeningen, mystieke beleving en gezamenlijk gesprek centraal staan!

Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be

Raad van Troost

ledereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven
en goede raad welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van
meditatie, afstemming, de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.

Atrium Oase

Online Raad van Troost

Wanneer?

Zondag 1juni 2025 12.00 - 13.00 uur

Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/wfd-ocom-fba
Voor meer informatie, mail naar oase@rozekruisers.be

Pronaos Chepera

U wordt van harte uitgenodigd voor deelname aan de digitale Raad van Troost. Tijdens deze
bijeenkomst werken we door gemeenschappelijke meditatie en afstemming ten dienste van hen, die
hulp nodig hebben. Voorafgaand kunnen we één of meerdere kaarsen (en wierook) branden.

Deze bijeenkomsten vinden iedere 2° maandag van de maand plaats.

Wanneer?

Maandag 9 juni 19.45 uur
Maandag 11 augustus 19.45 uur
Maandag 8 september  19.45 uur
Maandag 13 oktober 19.45 uur
Maandag 10 november 19.45 uur
Maandag 8 december  19.45 uur

Via de link: https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd
U kunt vanaf 19.45 uur inloggen. Na 20.00 uur is dit niet
meer mogelijk.




AMORC Academie Caribbean

Raad van Troost. Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta
wordu anunsia despues) Elke eerste zaterdag van de maand
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=REIEUGNrTWZKMnhyQU9InMXJVvMFVxQT09

AMORC Academie Loge Paramaribo

Atrium Forum
Dinsdag 17 juni 2025 om 19.00 uur
Meer informatie en aanmelden: wilfriede.leysner@gmail.com

Lezing
Dinsdag 15 juli 2025 om 19.00 uur
Meer informatie en aanmelden: wilfriede.leysner@gmail.com

Websites en Social Media
Websites
https://www.amorc.nl

https://www.amorc.org

Facebook

Rozekruisers Orde AMORC
https://www.facebook.com/pg/Rozekruisersorde AMORC/
AMORC-Regio Belgié
https://www.facebook.com/Amorcregiobelgié/

Instagram
rozekruisersorde_amorc
https://www.instagram.com/rozekruisersorde amorc/

Rozekruisers Podcast

https://rozekruisers.podbean.com/




