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Lieve Vrienden van AMORC,

Of we het nu leuk vinden of niet, verandering is de kern van het leven en onvermijdelijk.
Hoewel verandering een vast gegeven is, bieden mensen er weerstand tegen. Verandering is
soms moeilijk te aanvaarden en kan worden beschouwd als een beproeving waar we geen
grip op hebben.

De universele wet van verandering
Mystieke tradities, zoals die van AMORC en de I Ching, beschrijven verandering als een
universele en eeuwige wet. Alles in het universum is in beweging: sterrenstelsels, seizoenen
en ook het bewustzijn van de mens. Het accepteren van verandering betekent dat we in
harmonie leven met deze kosmische wet.

De Griekse filosoof Heraclitus zei in 500 v.Chr.: “Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier
stappen”. Alles verandert voortdurend, zowel binnen als buiten ons.

De mystieke betekenis
De mystieke betekenis van verandering gaat verder dan het praktische begrip ervan. Het
verwijst naar een diep innerlijk proces dat verbonden is met de we�en van het universum en
de evolutie van de Ziel. Verandering wordt in mystieke termen gezien als transformatie. Het is
een proces van het afleggen van oude aspecten van onszelf zoals ego, illusies, beperkingen en
het onthullen van onze ware aard.

Mystieke verandering wordt ook wel beschreven in termen van polariteit:
yin en yang, licht en donker, groei en verval. Door het begrijpen en
accepteren van deze ritmes, kunnen we een balans vinden in onze
innerlijke en uiterlijke wereld.

Een belangrijk mystiek principe is, dat verandering begint bij loslaten.
Door gehechtheid aan het materiële, oude overtuigingen of ego-
behoeften los te laten, kan ruimte ontstaan voor innerlijke groei en
vernieuwing. Het loslaten kan worden gezien als een daad van
vertrouwen in het Kosmische Plan.



In mystieke tradities wordt verandering vaak verbonden met het
idee van initiatie: een proces waarin we door middel van uitdagingen
of beproevingenworden voorbereid op een hoger
bewustzijnsniveau.

Verandering is niet alleen noodzakelijk, maar ook een kans om
verveling te verdrijven en groei te omarmen. Door ons aan te passen
en positieve veranderingen te initiëren, kunnen we het goede in elke
situatie ontdekken en ons bewustzijn verruimen.

Het boek van verandering
De I Ching (Yi Jing), ook wel het boek van verandering genoemd, is een oud Chinees
orakelboek en filosofisch systeem dat ongeveer 3000 jaar oud is. Het wordt beschouwd als
één van de oudste teksten in de wereldliteratuur en vormt de basis van veel Chinese
filosofische tradi�es, waaronder het confucianisme en taoïsme.
De I Ching helpt bij introspec�e en zel�ennis. Het biedt perspec�even bij las�ge keuzes of
situa�es. Het laat ons nadenken over de wisselwerking tussen het innerlijke en uiterlijke
leven. Het kan inspireren tot nieuwe ideeën en oplossingen.

Ter inspira�e:

“Verandering gebeurt niet door te wachten op een andere tijd of iemand anders. Wij zijn
degenen, waarop we hebben gewacht”. - Barack Obama.

“Niet de sterkste overleeft, noch de meest intelligente, maar degene die zich het best kan
aanpassen aan verandering” - Charles Darwin

Metamorfose van graficus M.C. Escher (1898 – 1972) :
h�ps://youtu.be/fPGbyZ6jj68?si=BMyfdRKcgCIboLKS

Bronnen:
Wikipedia
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AMORC Academie Noord Nederland

Een Warme Weg naar Wijsheid

Nicolas Roerich
Cultuur als mo�verende kracht

Schoonheid van kunst en cultuur als spirituele
kracht voor evolu�e naar een nieuw �jdperk

Datum: 2 februari 2025
Tijd: 14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur
Plaats: Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Leeuwarden
Toegang: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: academienoord@rozekruisers.nl

Nicolas Roerich, kunstenaar, filosoof en wetenschapper, wordt gezien als een groot spiritueel leraar.
Samen met zijn vrouw Helena heeft hij tussen dewereldoorlogen bijgedragen aan cultuur en vrede. Hij
ontwikkelde de Banier van de Vrede en het Roerich-pact, gericht op de waardering van schoonheid en
culturele eenheid als basis voor blijvende vrede.

Roerich beschouwde cultuur als een spirituele weg, voortkomend uit kennis en de taal van het hart.
Voor hem is cultuur een verering van licht en liefde, met een belangrijke evolutionaire rol voor
kosmische harmonie. Tijdens het Spiritueel Café onderzoeken we, aan de hand van beelden,
gesprekken en meditatie, hoe schoonheid en cultuur bijdragen aan vrede en als licht in de wereld
kunnen dienen.

U bent van harte welkom om hierover in een goede sfeermet elkaar van gedachten te wisselen!

Het AMORC Academieteam

Ik kom naar het Spiritueel Café



Loge Isis

PYTHAGORAS, ZIJN SCHOOL EN LEER

Bij Pythagoras denk je meteen aan de stelling van
Pythagoras. Dat is goed, maar de leer van Pythagoras
was meer dan de stelling alleen. Pythagoras was de
stichter van de mysterieschool van Pythagoras.

Wie was Pythagoras, waar kwam hij vandaan en wat
leerde zijn mysterieschool?

Presenta�e op zondag 2 februari 2025 door
Hans van Aurich

Loge Isis, 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GWDen Haag
Aanvang: ca 13:00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage

Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Meld u dan aan bij:
bst.isis@rozekruisers.nl

A�eelding: bron Wiki. Kopie van een oud Grieks beeld.

Reguliere bijeenkomsten

Atrium Oase
Online-bijeenkomst
Maandag 17 februari 2025 van 20.00 – 21-00 uur
Maandag 17 maart 2025 van 20.00 – 21.00 uur
Link: h�ps://meet.google.com/jqw-uxos-nwt

Atrium Oase organiseert deze bijeenkomsten waarbij aan
de hand van inspirerende teksten en meditatieoefeningen,
mystieke beleving en gezamenlijk gesprek centraal staan!

De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is de toepassing van de spirituele alchemie. De spirituele
alchemie heeft 2 kanten: een meditatieve en een praktische kant. Deze twee aspecten komen aan bod
bij de Rozekruisers studies en ook bij de Atrium bijeenkomsten. Enerzijds, het mediteren op
verschillende manieren: over teksten, reflecteren over zichzelf, mediteren om zich te harmoniseren,
etc.
Anderzijds, het gebruiken van verschillende gereedschappen om aan onze fysieke, psychische en
spirituele lichamen te werken, zoals concentratie, visualisatie of scheppende imaginatie, diepe
ademhalingen en mystieke klanken.

Ook zijn er speciale bijenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.
Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur van
Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door
meditatieoefeningen.
Voor meer informa�e, oase@rozekruisers.be



Raad van Troost

Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven en
goede raad welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel vanmeditatie,
afstemming, de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.

Atrium Oase
Zondag 2 februari 2025 van 12.00- 13.00 uur
Zondag 2 maart 2025 van 12.00 - 13.00 uur
Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/wfd-ocom-�a

Voor meer informa�e, mail naar oase@rozekruisers.be

AMORC Academie Caribbean

Raad van Troost. Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOMMee�ng ta wòrdu
anunsiá despues) Elke eerste zaterdag van de maand
h�ps://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=RElEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJvMFVxQT09



Mededelingen

Liber Lucis
De Nederlandse én Engelse uitgaven van het Liber Lucis – Boek van Licht – zijn nu in de webshop van
www.amorc.nl of te bestellen via verzendbureau@amorc.nl.
Het boek kost € 18,00 plus verzendkosten.

Via de website www.amorc.org is het boek in het Engels als PDF beschikbaar.

* * *
Websites en Social Media

Websites
h�ps://www.amorc.nl
h�ps://www.amorc.org

Facebook
Rozekruisers Orde AMORC
h�ps://www.facebook.com/pg/RozekruisersordeAMORC/
AMORC-Regio België
h�ps://www.facebook.com/Amorcregiobelgiē/

Instagram
rozekruisersorde_amorc
h�ps://www.instagram.com/rozekruisersorde_amorc/

Rozekruisers Podcast
h�ps://rozekruisers.podbean.com/


