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Lieve Vrienden van AMORC,

“Als wij de geschiedenis van de mensheid vanaf haar oorsprong tot aan onze tijd bekijken, stellen wij
vast dat deze een aaneenschakeling is van oorlogen. Over het algemeen vinden deze hun ontstaan in
economische, politieke of godsdienstige belangen. Maar wat de oorzaak ook mag zijn, zij hebben
gemeen dat zij besloten en uitgevoerd worden door mensen. Zij zijn het dus die verantwoordelijk zijn
voor de gruwelijkheden die deze oorlogen voortbrengen en niet het toeval of het noodlot en nog
minder God zelf'.

Tot zover de tekst aan het begin van de Rozekruisers ceremonie ‘Meditatie voor Vrede’, die
elk jaar op alle continenten, op de 4° zondag in juni wordt gehouden. De toestand in de
wereld vraagt, misschien wel schreeuwt, om vrede. Laten we eens inzoomen op vrede en
onderzoeken hoe we vrede kunnen realiseren.

Onvrede en innerlijke vrede

Wanneer wij klagen, is dit vaak toe te schrijven aan onze wrevel of aan ons ongeduld. De

neiging om medelijden met onszelf te hebben, draagt daar eveneens aan bij. Voor de ons
omringende disharmonie, zijn we zelf verantwoordelijk, omdat we bij het beoordelen van
verhoudingen, vaak van ons eigen standpunt uitgaan, zonder daarbij rekening te houden

met het standpunt van anderen.

Een voorwaarde voor vrede in de wereld is om te werken aan de vrede in onszelf.

Praktische toepassing van Rozekruisers principes

In de Rozekruisersleringen worden ons esoterische principes geopenbaard, die we in het
dagelijkse leven kunnen gebruiken. Zo leren we bijvoorbeeld de belangrijkheid van de
ontspanning en de regeneratie kennen. Door onze inspanningen en het toepassen van de
principes kunnen we tegenstellingen overbruggen. Het ligt enkel aan ons, hoe we ons gedrag
tegenover onze medemens bepalen. Kleine veranderingen en verbeteringen aan ons gedrag
doen dikwijls wonderen. Het ligt 0.a. aan de wijze waarop we onze omgeving beschouwen.
Al wat daarmee samenhangt wordt dan aanmerkelijk lichter voor ons en de opduikende
problemen kunnen we gemakkelijker aan. Door onze oefeningen en inspanningen worden
we vrolijker en aardiger, waardoor de mensen in onze omgeving, zich prettiger bij ons
voelen.



Zo komen we aan bij de universele wet van oorzaak en gevolg.

Natuur- of universele wetten

Natuurwetten zijn universele wetten die overal ter wereld gelden, voor alle situaties en voor
iedereen. Universele wetten zijn onveranderlijk: de aarde draait om de zon en appels vallen.
Natuurwetten worden ook wel wetenschappelijke wetten genoemd.

Volgens de wet van oorzaak en gevolg gebeurt alles met een reden, voor elk effect is een
speciale oorzaak. Deze wet is de kern van het concept ‘karma’.

Omdat er in het universum niets gebeurt buiten de context van deze universele wet van
oorzaak en gevolg, kunnen we aan de hand van de wet de gevolgen beter proberen te
begrijpen. Met andere woorden: dikwijls lijden we onder negatieve gevolgen, waarvan we
de oorzaak zelf in het leven hebben geroepen. Door op zoek te gaan naar de oorzaak,
kunnen we beter leren te begrijpen wat we over onszelf hebben afgeroepen.

Omdat alle gevolgen een oorzaak hebben en er in het universum niets plaatsvindt buiten de
context van de wet, gebeurt er niets toevallig. We kunnen hieruit concluderen dat toeval
niet bestaat.

De wet van karma is de wet van oorzaak en gevolg op langere termijn. Het betreft de
ontwikkeling en groei van onze ziel, van ons bewustzijn. Volgens deze wet kunnen we ons
bewustzijn op een positieve manier ontwikkelen, aan de hand van de geleerde lessen, die
het gevolg waren van ons handelen.

Ook de wet van het geven is hiermee in lijn. Al het positieve dat we in het leven bij onszelf of
anderen teweegbrengen, komt weer bij ons terug.

Je zaait een gedachte en oogst een daad.
Je zaait een daad en oogst een gewoonte.
Je zaait een gewoonte en oogst een karakter.
Je zaait een karakter en oogst een lotsbestemming.

Confucius (551-479 v. Chr.)

Bronnen:

De hele olifant in beeld van Marja de Vries

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele wetten en de gulden snede
ISBN 978 90 202 8460 7

“Het dagelijks gebruik van de Rozekruisers principes”

Een voordracht door Grootmeester Wilhelm Raab, van de Duitstalige jurisdictie, tijdens het AMORC
Wereldconvent in Parijs, augustus 1977
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Meditatie ‘Mijn bijdrage aan vrede’

Welke betekenis kunnen wij aan vrede geven, en over de wijze waarop wij dit ideaal in het
dagelijkse leven ervaren.

Sluit de ogen en analyseer naar eer en geweten of wij een kalmerende en verzoenende aard
hebben of dat wij neigen naar conflicten of zelfs naar wraakzucht.

Laten wij innerlijk de verplichting aangaan om steeds vredelievend te zijn in onze relatie met
anderen, zodat wij binnen ons gezin en de samenleving een instrument van vrede zijn.

Lees de volgende teksten één voor één aandachtig door, zodat de betekenis en de
draagwijdte ervan volledig kunt opnemen. Pauzeer na elke regel ongeveer 30 seconden.

Ik draag bij aan vrede, als ik mijn intelligentie en bekwaamheden in dienst stel van het
goede.

Ik draag bij aan vrede als ik mededogen voel met allen die lijden.

Ik draag bij aan vrede als ik alle mensen als mijn broeders en zusters beschouw, ongeacht
hun ras, cultuur of godsdienst.

Ik draag bij aan vrede als ik mij verheug in het geluk en welzijn van anderen.

Ik draag bij aan vrede als ik respectvol en verdraagzaam luister naar meningen die
verschillen van de mijne of daar zelfs tegenin gaan.

Ik draag bij aan vrede als ik bij het oplossen van conflicten liever gebruik maak van een
gesprek dan van geweld.

Ik draag bij aan vrede als ik eerbied heb voor de natuur en haar behoed voor toekomstige
generaties.

Ik draag bij aan vrede als ik niet tracht aan anderen mijn opvatting over mijn godsdienst op
te leggen.

Ik draag bij aan vrede als ik vrede tot de grondslag maak van mijn ideaal en filosofie.

Sinds onheuglijke tijden kennen de Rozekruisers het scheppende vermogen van de gedachte
en gebruiken dit om het goede te doen. Zo gebruiken zij regelmatig ‘mentaal scheppen’,
door positieve energieén in beweging te brengen, waarvan de mensheid op alle niveaus
voordeel heeft.

Dit mentale scheppen vindt o.a. plaats tijdens de Raad van Troost, die regelmatig digitaal
wordt gehouden.



Activiteiten 2024

Open convocatie

Elk jaar in de maand november, zijn over de hele wereld, onze tempels toegankelijk voor leden,
Vrienden van AMORC en geinteresseerden in het gedachtegoed van de Orde. Tijdens een
(aangepast) ritueel, krijgt u een indruk van onze convocaties in de Tempel.

Chapter Jan Coops

Zondag 17 november

Gebouw Vrijmetselaarsstichting “Mozaiek”, Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen
Programma

10.30 uur Ontvangst

11.00 uur Open convocatie 12.30 uur Broedermaal

Informatie en aanmelding: jancoops@rozekruisers.nl

Loge Isis

Zondag 17 november

Logegebouw, 2¢ Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag

Programma

10.30 uur Ontvangst

11.00 uur Open convocatie 12.05 uur Raad van Troost 12.30 uur Lunch

Na de lunch wordt iets verteld over het doel, de opzet ende stand van zaken van de Vrienden van
AMORC'. Het Grootraadslid Regio Noord geeft achtergrondinformatie over het ontstaan en de
betekenis van het motto: ‘De Warme Weg naar Wijsheid'.

Informatie en aanmelding: joopanne@ziggo.nl




Pronaos It Ljocht

Zondag 17 november

0Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Leeuwarden

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Open convocatie

14.45 uur Gezellig samenzijn met gelegenheid voor het stellen van vragen
16.00 uur Afsluiting

Informatie en aanmelding: itljocht@rozekruisers.nl

Pronaos Chepera

Zondag 17 november

Vrijmetselaarsloge, Arnhemseweg 360, 6881 NK Velp
Programma

13.45 uur Ontvangst

14.15 uur Open convocatie

Informatie en aanmelding: chepera@rozekruisers.nl

Pronaos Spinoza

Zondag 17 november

Maconnieke Tempel, Muys van Holygang 10, 3311 GM Dordrecht
Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Open convocatie Aansluitend een broedermaal.
Informatie en aanmelding: wimlandvreugd@hotmail.com

Pronaos Saphire

Zondag 24 november Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel
Programma:

10.30 uur Open dag

11.00 uur Open convocatie

12.30 uur Raad van Troost 13.00 uur Broedermaal

13.30 uur Mogelijkheid tot vragen en antwoorden over AMORC
14.00 uur Interactief gesprek over mystiek en wetenschap deel
2 over de kleinste deeltjes en energie.

Informatie en aanmelden (vereist): saphire@rozekruiser.be




Feest van Licht

Elk jaar, rond de zonnewende, vieren de Rozekruisers, overal ter wereld,
de terugkeer van het Licht.

Pronaos Saphire

Zaterdag 14 december Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel
Programma:

13.00 uur Feest van Licht

14.30 uur Broedermaal

Informatie en aanmelding: saphire@rozekruisers.be

Pronaos Chepera

Zondag 15 december

Vrijmetselaarsloge, Arnhemseweg 360, 6881 NK Velp
Programma

14.15 uur Feest van Licht Aansluitend Broedermaal
Informatie en aanmelding: chepera@rozekruisers.nl

Pronaos Spinoza

Zondag 15 december

Maconnieke Tempel, Muys van Holygang 10, 3311 GM Dordrecht
Programma:

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Feest van Licht

Informatie en aanmelding: wimlandvreugd@hotmail.com

Loge Isis

Zondag 15 december

Haags Logegebouw, 2° Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag
Programma

10.30 uur Ontvangst

11.00 uur Feest van Licht Aansluitend een broedermaal
Informatie en aanmelding: joopanne@ziggo.nl




Pronaos It Ljocht

Zondag 22 december

Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Leeuwarden

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Feest van Licht 14.45 uur Vocaalklanken 16.00 uur Broedermaal
Informatie en aanmelding: itljocht@rozekruisers.nl

Chapter Jan Coops
Zondag 22 december
Gebouw Vrijmetselaarsstichting “Mozaiek”, Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen

Programma
11.00 uur Feest van Licht 12.30 uur Broedermaal
Informatie en aanmelding: jancoops@rozekruisers.nl

Reguliere bijeenkomsten

Atrium Oase

Online-bijeenkomst

Maandag 18 november 2024 van 20.00 — 21.00 uur
Maandag 16 december 2024 van 20.00 — 21.00 uur

Link: https://meet.google.com/jgw-uxos-nwt

Sinds maart 2023, is er de mogelijkheid om online van
gedachten te wisselen, aan de hand van inspirerende
teksten, meditatieoefeningen en gezamenlijk gesprek. De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is
de toepassing van de spirituele alchemie. De spirituele alchemie heeft 2 kanten: een meditatieve en
een praktische kant. Deze twee aspecten komen aan bod bij de Rozekruisers studies en ook bij de
Atrium bijeenkomsten. Enerzijds, het mediteren op verschillende manieren: over teksten, reflecteren
over zichzelf, mediteren om zich te harmoniseren, etc.

Anderzijds, het gebruiken van verschillende gereedschappen om aan onze fysieke, psychische en
spirituele lichamen te werken, zoals concentratie, visualisatie of scheppende imaginatie, diepe
ademhalingen en mystieke klanken.

Ook zijn er speciale bijenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.

Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur van
Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door
meditatieoefeningen.

Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be




Raad van Troost

ledereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven
en goede raad welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van
meditatie, afstemming, de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.

Atrium Oase

Zondag 3 november 2024 van 12.00 — 13.00 uur

Zondag 1 december 2024 van 12.00 — 13.00 uur

Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/wfd-ocom-fba
Voor meer informatie, mail naar oase@rozekruisers.be

Pronaos Chepera
Raad van Troost online bijeenkomst
Maandag 11 november om 20.00 uur Maandag 9 december om 20.00 uur

Via link:
https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd?hs=224
U kunt vanaf 19.45 uur inloggen.

AMORC Academie Caribbean

Raad van Troost. Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta
wordu anunsia despues)  Elke eerste zaterdag van de maand
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=REIEUGNrTWZKMnhyQU9InMXJVMFVxQT09




Activiteiten 2025
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Meditatiecursus AMORC Academie

Op 15 januari 2025 start Frater Hessel Rolsma met een nieuwe meditatiecursus. De cursus is
bedoeld voor leden, Vrienden van AMORC en geinteresseerden in het gedachtegoed van
onze Orde.

De rode draad van de cursus is aandacht en bezinning. De aandachtgerichte benadering,
ontspant en helpt stress te verminderen.

De bezinning is stilstaan, toelaten van wat er van moment tot moment aanwezig is, om
vervolgens afstand te nemen van de omgeving, en rust te vinden in het nu.

De meditatiecursus wordt ondersteund met uitgebreide literatuur.

De cursus bestaat uit 12 lessen en een les duurt ongeveer 1,5 uur. De cursus frequentie is
eens in de twee weken.

De cursus kost € 120,00. Het bedrag kan in twee termijnen worden betaald.
De cursus wordt gegeven in het Odd Fellowhuis, Emmakade 48 ZZ, 8933 AT Leeuwarden.

Informatie en/of aanmelden bij Frater Hessel Rolsma: amorc.academie.noord@gmail.com
Mobiel 06-51989041

“Stem u af op de kracht van het universum
Schep harmonie in uzelf en om u heen!”




