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Lieve Vrienden van AMORC, 
 
Zo langzamerhand is het ‘normale’ leven weer op gang. De vakantie is voorbij: de werkgever 
roept en de kinderen zijn weer naar school. De activiteiten van AMORC beginnen en we 
kunnen u alvast vertellen dat er de komende maanden veel wordt georganiseerd, waarvoor 
u van harte wordt uitgenodigd. Want ‘Vrienden van AMORC’ horen erbij en worden niet 
vergeten als er iets wordt georganiseerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Mystieke Dag op 
30 november 2024 in Naarden. Voor zover we weten is het voor het eerst in de 
geschiedenis, dat onze Vrienden aan alle activiteiten van de Mystieke Dag meedoen. Het 
toont aan dat de Orde meer en meer toegankelijk is voor geïnteresseerden, zoals de 
‘Vrienden van AMORC’. Maak kennis met de leden van AMORC en ervaar zelf wat de Orde 
voor de leden doet en betekent.  
 
In de laatste Nieuwsbrief hebben we beloofd nog even door te gaan met het thema trilling 
en dan met name van muziek, waaronder haar klanken. 
 
De wonderlijke krachten van muziek 
Van oudsher was muziek mysterieus van aard: ze werd als heilig en sacraal beschouwd. 
Muziek heeft legers enthousiast gemaakt en revolutionairen in vervoering gebracht. Muziek 
helpt kinderen om in slaap te vallen. In religieuze ceremoniën en bij tal van mystieke 
oefeningen maken we ervan gebruik om een bepaalde emotionele staat op te roepen. 
Rozekruisers gebruiken muziek als hulpmiddel bij ontspanning en meditatie. 
 
De mystieke kracht van muziek 
Waaraan ontleent de muziek de mysterieuze macht, die ons afwisselend een toestand van 
verrukking, vreugde, weemoed, hoop, verdriet, nostalgie etc. doet beleven, naar verhouding 
van de verschillende soorten muziek? 
Dit gebeurt door aandachtig te luisteren en haar in te laten inwerken op alle partituren van 
ons hart. Met andere woorden, wij kunnen haar innerlijk, op het niveau van de ziel, beleven. 
Dan worden de schoonheid en de invloed van de muziek vanzelf onthuld en dringt zij door 
op alle niveaus van ons wezen. De werking op ons spirituele zelf en op onze mentale 
processen is duidelijk. Ons lichaam lijkt op een ‘klankkast’: iedere muzikale vibratie werkt 
erop in en brengt een relatie met bepaalde krachten van de natuur of zelfs van het 
universum tot stand.  
 
 



 
Het gebruik van positieve rillingen 
Het is bekend dat muziektherapie, door middel van tonen, mensen probeert te genezen. Zo 
zijn er ook wetenschappers die onderzoeken of er een relatie bestaat tussen verschillende 
tonen en het menselijk lichaam. De Rozekruisers zijn al eeuwen op de hoogte van deze 
kracht en gebruiken deze om mentaal beter in balans te komen of een genezingsproces in 
gang te zetten.  
 
De verbindende factor van muziek 
Muziek heeft ook een mogelijkheid om een boodschap voor de mens over te brengen en kan 
een relatie bevorderen tussen de componist, musicus en de luisteraar, die de boodschap of 
de emotie probeert te voelen. In dit opzicht is de muziekkunst tegelijkertijd een mystieke 
taal en een middel tot communicatie tussen mensen. 
 
In de Rozekruiserstraditie is muziek niet gebonden aan een bepaald tijdsbeeld. Zowel de 
traditionele- als moderne opvatting van de muziekkunst is om een kracht van mystieke 
eenwording tussen de mens en het Kosmische tot stand te brengen. 
 
Alles is trilling 
Misschien is het moeilijk aan te nemen dat alle dingen om ons heen, inwendig en uitwendig, 
trillen. Natuurlijk is het moeilijk om de trillingen te zien die zich er doorheen verspreiden, 
evenmin als de trillingen die ze voortdurend uitstralen. Dat wil niet zeggen dat deze niet 
bestaan. Zo kunnen we de trillingen van de tonen die door een muziekinstrument worden 
opgewekt niet zien, maar we ervaren wel dat ze ons bereiken. 
 
“Niets is in rust, alles is trilling” Dit *hermetische principe is al duizenden jaren geleden door de 
Meesters in het oude Egypte geformuleerd.  
 
*bron: de Kybalion (een studie van de hermetische filosofie van het oude Egypte en 
Griekenland) Het boek is verkrijgbaar in de webshop: www.amorc.nl 
 
De wet van trilling 
De mens is niets anders dan een geheel aan trillingen, gedompeld in een oceaan van 
trillingen, die zijn oorsprong in het Kosmische heeft.  
Alles wat wij in de stoffelijke wereld met onze zintuigen kunnen waarnemen, hebben we te 
danken aan trillingen. Ook de spirituele wereld wordt beheerst door de wet van de trillingen 
en dat het door deze universele wet mogelijk is het scala aan trillingen vast te stellen.  
 
Gebruik maken van trilling 
Door de trilling, die van onze handen uitgaat, kunnen we bijvoorbeeld water magnetiseren 
of ons voedsel reinigen en gereed maken voor heling van ons lichaam en onze ziel. 
 
Filmpjes: De Lame Sonore of ook wel de “zingende zaag” genoemd: 
https://youtu.be/McOiIjBxGE8?feature=shared 
https://youtu.be/i5KiodkF2m4?feature=shared 
 
 
 

 



 
Activiteiten 2024 

 
Raad van Troost     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven 
en goede raad welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van 
meditatie, afstemming, de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.    
     
Atrium Oase 
Raad van Troost online bijeenkomst 
Zondag 1 september 2024 van 12.00 -13.00 uur 
Zondag 6 oktober 2024  van 12.00 – 13.00 uur 
Zondag 3 november 2024 van 12.00 – 13.00 uur 
 
Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/wfd-ocom-fba 
Voor meer informatie, mail naar oase@rozekruisers.be 
 
Pronaos Chepera 
Raad van Troost online bijeenkomst 
Maandag 9 september om 20.00 uur 
Via link: 
 https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd?hs=224 
U kunt vanaf 19.45 uur inloggen. 

  

  
  

AMORC Academie Caribbean    
      

Raad van Troost / Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta 
wòrdu anunsiá despues)      Elke eerste zaterdag van de maand  
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=RElEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJvMFVxQT09     
 
 



Overige bijeenkomsten 
 

 
Atrium Oase  
Online-bijeenkomst 
Maandag 16 september 2024 van  20.00 - 21.00 uur 
Maandag 21 oktober 2024 van 20.00 – 21.00 uur 
Maandag 18 november 2024 van 20.00 – 21.00 uur 
   
Link: https://meet.google.com/jqw-uxos-nwt 
       
Sinds maart 2023, is er de mogelijkheid om online van gedachten te wisselen, aan de hand van 
inspirerende teksten en meditatieoefeningen. De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is de 
toepassing van de spirituele alchemie in het dagelijkse leven. Daarom onderzoeken we twaalf 
deugden. Tot op zekere hoogte uiten deze zielenkwaliteiten het ethische ideaal van de Rozekruisers, 
dat wil zeggen: een ideaal van gedrag. Wij zijn begonnen met de deugden “geduld en vertrouwen”. 
Wij gaan verder met “matigheid, verdraagzaamheid en onthechting”.    
   
Er zijn ook speciale bijenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.       
Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur van 
Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door 
meditatieoefeningen.    
Atrium Oase organiseert deze bijeenkomsten, waarbij aan de hand van inspirerende teksten 
en meditatieoefeningen, mystieke beleving en gezamenlijke gesprekken centraal staan.     
Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be   
  
U bent van harte uitgenodigd. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Piramidefeest 
 

 
 

Tijdens de ceremonie wordt de nagedachtenis gevierd van allen die zich door de millennia heen 
hebben  ingespannen om bepaalde kennis in stand te houden, zodat deze nooit verloren gaat en 

aan zoekers naar Licht kan worden overgedragen. 
 

Loge Isis 
Zondag 15 september 2024 
Groot Hertoginnelaan 36, 2517 EH Den Haag 
Programma: 
11.00 uur Piramidefeest 
12.30 uur Koffie en thee 
13.00  uur Raad van Troost 
Na de lunch, vertelt Valérie Charbey-Leenes, over het lidmaatschap van de Orde, dat ons veel meer 
te bieden heeft, dan de mystieke lesstof.  
 
Pronaos Chepera 
Piramidefeest op zondag 15 september 2024.  
Vrijmetselaarsgebouw, Arnhemseweg 360, 6881 NK Velp 
Aansluitend is er een broedermaaltijd. 
Informatie en aanmelding: chepera@rozekruisers.nl 
 
Pronaos Saphire 
Piramidefeest of Herdenkingsceremonie op zondag 22 september 2024 
Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel 
Programma: 
10.30 uur Ontvangst 
11.00 uur Piramidefeest  
12.30 uur Raad van Troost  
14.00 uur interactief gesprek, met als titel: ‘Het Hermetisch Rozekruis’, onder leiding van de 
Regionaal Mentor van de regio Vlaanderen. 
Aansluitend is er een broedermaaltijd. U wordt verzocht om uw eigen lunch mee te nemen. Koffie en 
thee is gratis.  
16.30 uur afsluiting  
Inlichtingen en aanmelden: saphire@rozekruisers.be 
 
Pronaos It Ljocht 
Het Piramidefeest wordt gehouden op zondag 22 september 2024 
Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Leeuwarden. 
Programma: 
13.30 uur ontvangst met koffie en thee 
14.00 uur Herdenkingsceremonie 
Aansluitend is er een broedermaaltijd.  
Informatie en aanmelden: itljocht@rozekruisers.nl 

 



Open convocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elk jaar in de maand november, zijn over de hele wereld, onze tempels toegankelijk voor leden, 

Vrienden van AMORC en geïnteresseerden in het gedachtegoed van de Orde. Tijdens een 
(aangepast) ritueel, krijgt u een indruk van onze convocaties in de Tempel. 

 
Loge Isis 
Zondag 17 november 2024 
Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag  
Programma 
10.30 uur ontvangst 
11.00 uur Open Convocatie 
12.05 uur Raad van Troost 
12.30 uur Lunch 
Na de lunch vertelt een teamlid van ‘Vrienden van AMORC’ over het doel, de opzet en de stand van 
zaken. Het Grootraadslid Regio Noord geeft achtergrondinformatie over het ontstaan en de 
betekenis van  de slogan: ‘De Warme Weg naar Wijsheid’. 
  
Pronaos It Ljocht 
Zondag 17 november 2024 
Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Leeuwarden 
Programma 
13.30 uur Ontvangst 
14.00 uur Open Convocatie 
14.45 uur Gezellig samenzijn met gelegenheid voor het stellen van vragen 
16.00 uur Afsluiting 
Informatie en aanmelding: itljocht@rozekruisers.nl 
 
Pronaos Saphire 
Zondag 24 november 2024  
Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel 
Programma: 
10.30 uur Open dag 
11.00 uur Open Convocatie 
12.30 uur Raad van Troost 
13.00 uur Broedermaal 
13.30 uur Mogelijkheid tot vragen en antwoorden over AMORC 
14.00 uur Interactief gesprek ‘Het universum, mystiek en wetenschap’ 
Informatie en aanmelden: saphire@rozekruiser.be 



 
Het interactieve belicht Mystiek en Wetenschap, over de kleinst gekende deeltjes en donkere 
energie. 
‘Het universum bewonderen we via de mystiek en de wetenschap’. We zoeken uit hoeveel er gekend 
is over materie en energie. Wat kan dit alles voor ons betekenen? We kijken naar het heelal, voor 
een begin van antwoord op deze vragen. Waar zoekt men nog naar, wat is nog niet gekend? Het 
gesprek wordt geleid door Hilde van Bastelaere. 
 
Pronaos Chepera 
Zondag 17 november  
Vrijmetselaarsloge, Arnhemseweg 360, 6881 NK Velp 
Informatie en aanmelding: chepera@rozekruisers.nl 
 

 
 

Mystieke Dag  
 

AMORC Nederland 90 jaar 
          ‘Leven vanuit het hart’ 

 

 
Datum:  zaterdag 30 november 2024          
Locatie:  Besant Hall (International Theosophical Centre)  
    Meentweg 9  
    1411 GR Naarden  
 
In de huidige westerse wereld hebben het intellect en de wetenschap een grote vlucht genomen. 
Toch hebben mensen het gevoel  dat er iets in hun leven ontbreekt.  De roep voor meer onderlinge 
betrokkenheid neemt toe. Door een verbinding te leggen tussen het hoofd en het hart, kan een 
nieuw evenwicht ontstaan.  
 
Dit jaar 2024, viert AMORC Nederland haar 90-jarig jubileum. Op de Mystieke Dag gaan we 
gezamenlijk de verbinding maken tussen het hoofd en het hart. Dit doen we door overdenkingen en 
een interactieve oefening. Onze oefeningen en intenties kunnen bijdragen aan herstel van de hoofd-
hart-verbinding waardoor een nieuw evenwicht in onszelf kan ontstaan.  
 
Bij deze jubileumviering zijn AMORC-leden, de Vrienden van AMORC en  geïnteresseerden van harte 
welkom! De deelnemers aan de Mystieke Dag doen aan alle activiteiten mee. Dus ook aan de Open 
Convocatie! 
 
Er wordt een veganistische lunch geserveerd. Eventueel kunt u ook uw zelfgemaakte lunch 
meenemen. 
Wilt u er rekening mee houden dat het op het terrein niet toegestaan is om vleeswaren zoals 
bijvoorbeeld broodbeleg te nuttigen? 
 
 



 
Kosten:  
€ 50,- per persoon, inclusief koffie, thee en lunch 
€ 35,- per persoon, inclusief koffie en thee, zonder lunch 
 
U kunt zich aanmelden door: 

• het verschuldigde bedrag vóór 15 oktober 2024 over te maken op 
NL20INGB 0004566225 t.n.v. Stichting A.M.O.R.C.  

• via de website www.amorc.nl de digitale versie van het 
aanmeldingsformulier in te vullen. 

Voor correspondentie kunt u gebruik maken van het emailadres: 
2024mystiekedag@rozekruisers.nl 
 
Annuleringsregeling 
Annuleren tot 1 november 2024 is kosteloos. Daarna wordt ongeacht de reden, geen restitutie 
verleend. 
 
De organisatie commissie 
Mystieke Dag 2024 
 


