
  
De Rozekruisers Orde    

Groot Hertoginnelaan 36                                        vrienden@rozekruisers.nl    2517 EH 
Den Haag    

  

Vrienden van AMORC  
     “Een warme weg naar wijsheid”  
  
  

  
April 2024                   NIEUWSBRIEF                     Nummer 16  
 
Lieve Vrienden van AMORC, 
 
In onze Nieuwsbrieven proberen wij u, op een laagdrempelige manier, kennis te laten maken 
met de diverse onderwerpen die onze Orde aan haar leden voorlegt. Ja, inderdaad voorlegt, 
als uitnodiging om zelf na te denken, te mediteren om een eigen mening te vormen. Diverse 
thema’s heeft u al voorbij zien komen. In deze editie brengen wij u naar hemelse sferen.  
 
Het heelal  
Zoals u weet wonen wij op een planeet die deel uitmaakt van een zonnestelsel, dat zelf weer 
deel uitmaakt van een veel groter geheel: het heelal.  
Volgens astrofysici is het heelal ontstaan uit een gigantische kosmische explosie die 
ongeveer veertien miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden. Vanaf deze “big bang” is het 
heelal steeds verder uitgedijd. Niemand zal ontkennen dat het heelal een materiële realiteit 
is, die een ware uitdaging vormt voor onze intelligentie, want niemand weet of we erin 
zullen slagen, alle mechanismen ervan te begrijpen. Het is en blijft dan ook een zeer groot 
mysterie waarmee de mens wordt geconfronteerd en ten grondslag ligt aan het grote 
vraagstuk van ons eigen bestaan. 
 
Het ontstaan van het heelal 
Wetenschappers weten nog niet precies hoe het ontstaan van het heelal heeft 
plaatsgevonden.   Ruimteprogramma’s en verder onderzoek zullen antwoord moeten geven. 
Was het toeval of een samenloop van omstandigheden? Het blijven grote vragen. Mystici 
zijn ervan overtuigd dat het heelal het werk is van een transcendente intelligentie. 
Astrofysici schatten in, dat ons melkwegstelsel, dat onderdeel is van het heelal, ongeveer 
driehonderd miljard sterren omvat. Er zijn al veel planeten ontdekt die rond sterren draaien. 
Dit bevestigt de vooropgestelde theorie van astrofysici, dat rond deze sterren ook planeten 
aanwezig zijn.  
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat ons zonnestelsel ongeveer vijf miljard jaar 
geleden is ontstaan uit een gigantische gas- en stofwolk. Onder invloed van de 
zwaartekracht nam deze wolk de vorm aan van een schijfvormige gaswolk, die om zijn eigen 
as draaide. Hierdoor ontstond in het centrum materie dat zich steeds verder verdichtte en 
warmte voortbracht. Dit veroorzaakte tenslotte thermonucleaire reacties en zorgde in het 
centrum hiervan, voor het ontstaan van een nieuwe ster: onze zon. Van het “restmateriaal” 
werden de planeten gevormd.  
 
 



 
De planeten 
Ons zonnestelsel bestaat uit 8 planeten, die met een bepaalde snelheid en in een vaste baan 
rond de zon draaien. Het zijn de planeten: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, en Neptunus. Pluto is een dwergplaneet. 
 
De symboliek 
Sinds de vroegste oudheid worden elk van deze planeten en ook de maan, geassocieerd met 
een specifieke symboliek. Ook schreef men ze een speciale mystieke invloed toe, wat geleid 
heeft tot het ontstaan van de astrologie. Hier komen we in de nabije toekomst op terug. 
 
“De muziek der sferen” 
Wij kunnen niet de invloed van de sterren bespreken zonder melding te maken van wat van 
oudsher de “muziek der sferen” wordt genoemd. Dit mystieke begrip hebben we te danken 
aan de Griekse filosofen, met name aan Pythagoras, die veel onderzoek op dit muzikale 
gebied heeft verricht. Hij was ervan overtuigd dat iedere planeet tijdens zijn draaiing om de 
zon een specifieke toon uitzendt, die verband houdt met zijn massa en zijn rotatiesnelheid.  
Hedendaagse wetenschappers bestrijden deze theorie omdat de planeten door een absolute 
leegte van elkaar zijn gescheiden, zodat het onmogelijk is het geluid van de beweging fysiek 
te horen. Men kan ervan uitgaan dat deze “muziek der sferen” meer met een psychisch 
verschijnsel overeenkomt, niet met een fysiek verschijnsel.  
 
Muziek der sferen 
“Er  bestaat geen muziek die aangenamer is voor de mens, want zij laat de boodschap van de Goden 
tot zijn Ziel doordringen”   

Pythagoras 
 
De invloed van de planeten op de mens 
De planeten van ons zonnestelsel oefenen een subtiele invloed uit op de mens. Over het 
algemeen stralen ze energieën naar ons uit, die ons niet alleen afgestemd houden op de 
krachten die in de kosmos werkzaam zijn, maar ook helpen de fysieke, psychische en 
spirituele functies van ons wezen, onderling op elkaar af te stemmen. Naast deze energieën 
stralen ze allen ook een mystieke invloed uit, die in het menselijk gedrag tot uitdrukking 
komt, door een deugd of een speciaal vermogen.  
 
Op Internet en YouTube is veel informatie en leuke filmpjes te vinden. 
Zoek eens op de volgende bekende wetenschappers en filosofen die zich met astronomie, 
hebben beziggehouden, zoals: 
Cicero, Copernicus, Galilei, Kepler, Newton, Einstein en Hawking.  
 
Op www.npokennis.nl  “Hoe is het heelal ontstaan?”, vind u meerdere longreads en 
interessante filmpjes met uitleg.  
 
Sterrenwacht: www.sterrenkijken.nu 
 
Een bezoek aan het Planetarium van Eise Eisinga in Franeker is zeer de moeite waard: 
https://www.eisinga-planetarium.nl 
 

 



 
 

Raad van Troost     
Voor leden, Vrienden en geïnteresseerden  

  
Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven 
en goede raad welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van 
meditatie, afstemming, de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.    
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Atrium Oase 
 

Raad van Troost online bijeenkomst 
Zondag 7 april 2024 van 12.00 – 13.00 uur 
Zondag 5 mei 2024 van 12.00 – 13.00 uur 
Zondag 2 juni 2024 van 12.00 -13.00 uur 

 
  
Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/pkrczbh-giq 
 
U bent van harte uitgenodigd voor deelname aan de Raad van Troost.  
De Raad van Troost wordt bij Atrium Oase, elke eerste zondag van de maand gehouden.  
  
Voor meer informatie, mail naar oase@rozekruisers.be 
 
 
 

  

  
  

AMORC Academie Caribbean    
      

Raad van Troost / Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta 
wòrdu anunsiá despues)      Elke eerste zaterdag van de maand  
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=RElEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJvMFVxQT09     
 



 
 

Overige bijeenkomsten  
  

Voor leden, Vrienden van AMORC en geïnteresseerden  
  

 
 

Atrium Oase 
 

Online-bijeenkomst 
Maandag 15 april 2024 van 20.00 -21.00 uur 
Maandag 20 mei 2024 van   20.00 - 21.00 uur 
Maandag 17 juni 2024 van  20.00 - 21.00 uur 

   
Link: https://meet.google.com/hcw-lftg-rfq 

       
Sinds maart 2023, is er de mogelijkheid om online van gedachten te wisselen, aan de hand van 
inspirerende teksten en meditatieoefeningen.     
   
De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is de toepassing van de spirituele alchemie in het 
dagelijkse leven.       
Daarom onderzoeken we twaalf deugden. Tot op zekere hoogte uiten deze zielenkwaliteiten het 
ethische ideaal van de Rozekruisers, dat wil zeggen: een ideaal van gedrag.       
Wij zijn begonnen met de deugden “geduld en vertrouwen”. Wij gaan verder met “matigheid, 
verdraagzaamheid en onthechting”.    
   
Er zijn ook speciale bijenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.       
Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur van 
Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door 
meditatieoefeningen.    
Atrium Oase organiseert deze bijeenkomsten, waarbij aan de hand van inspirerende teksten 
en meditatieoefeningen, mystieke beleving en gezamenlijke gesprekken centraal staan.     
Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be   
  
U bent van harte uitgenodigd!  

 
 
 
 
 
 



Meditatie voor Vrede 

Voor Leden, Vrienden van AMORC en geïnteresseerden 

In juni organiseert AMORC in al haar afdelingen over de gehele wereld de Meditatie voor de Vrede,  
 

 

 

 

 

 

Pronaos Saphire 

Pronaos Saphire houdt de Meditatie voor Vrede te Boortmeerbeek  
23 juni 2024 om 11 uur 

Graag aanmelden via saphire@rozekruisers.be  
 
 

 

 

Piramidefeest 
 

Voor leden, Vrienden van AMORC en belangstellenden 
 

 

 
 

Pronaos Saphire 
 

Piramidefeest of Herdenkingsceremonie 
en 

Interactief gesprek ‘Het Hermetisch Rozekruis’ 
 

Zondag 22 september 2024 
10.30 - 16.30 uur. 

Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel 
 
 
 



  
 

Open Convocaties 
 

Voor leden, Vrienden van AMORC en geïnteresseerden 
 

 
 

Pronaos Saphire 
 

Open Convocatie  
en 

Interactief gesprek: 
‘Mystiek en wetenschap, over kleinst gekende deeltjes en energie’ 

 
Zondag 24 november 2024 

10.30 - 16.30 uur 
Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel 

 
 
  

 
  

Mystieke Dag  
 

AMORC 90 jaar in de NL-talige gebieden 
‘Leven vanuit het hart’ 

Vooraankondiging mystieke dag 2024 Noteer alvast in uw agenda! 
 

Datum:  zaterdag 30 november 2024          
Locatie:  Besant Hall (International Theosophical Center)  
    Meentweg 9  
    1411 GR Naarden  
  
De organisatie van de mystieke dag 2024 is begonnen. 
Hierbij zijn vanzelfsprekend ook de Vrienden van AMORC uitgenodigd.   
De organisatiecommissie houdt u, via deze nieuwsbrief, op de hoogte van de 
vorderingen en de verdere relevante informatie.  


