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Lieve Vrienden van AMORC. 
 
Rozekruisers bestuderen de Kosmische Wetten. Maar waar gaat deze studie over? Wij 
lichten graag een tipje van de sluier op. 
 
Wat verstaan de Rozekruisers onder het Kosmische? 
Het Kosmische is geen plaats, maar een toestand of staat van orde en regelmaat. Het 
Kosmische is de totaliteit van de wetten en fenomenen, die zich in mens en natuur 
manifesteren. Zo is er bijvoorbeeld de Kosmische Wet van de Evolutie. Niemand kan 
ontkennen dat alles in ontwikkeling is. Voordat een boom tot volle ontwikkeling is gekomen, 
is hij eerst een zaadkorrel, een struik en groeit door tot de boom, die groter en groter wordt. 
Deze ontwikkeling is van invloed geweest op de vorm van bewustzijn, die eigen is aan de 
boom, hoe primitief dit bewustzijn ook mag zijn, het heeft wel alle fasen van ontwikkeling 
geregistreerd.  
 
Het magische getal 7 
Net als ieder levend wezen, ontwikkelt ook de mens zich op het fysieke niveau. Kijk maar 
naar de veranderingen, die vanaf de geboorte plaatsvinden. Het merkwaardige van deze 
ontwikkeling is, dat ze verloopt in cycli van 7 jaar. 
Wij weten dat sommige  cellen in zeven minuten geheel worden vernieuwd, andere in zeven 
uren, weer andere in zeven dagen, etc. Lange tijd werd aangenomen dat alle cellen 
standaard een cyclus van 7 hadden. Uit recent  wetenschappelijk onderzoek blijkt echter, dat 
er ook cellen in organen zitten, die  geen veelvoud van 7 hebben. Beide soorten komen dus 
voor. Dit wordt door nieuwe bevindingen bevestigd.  
 
Terugkomend op de wet van Evolutie. Deze wet is vanaf de alleroudste tijden door de 
Rozekruisers aanvaard. De consequenties van deze wet zijn belangrijk, want er volgt uit 
voort, dat ons fysieke lichaam cyclisch vernieuwt en regenereert. Dit gaat bovendien 
gepaard met een geleidelijke psychologische ontwikkeling van ons gedrag.  
 
De levensloop van de mens 
De fysieke- en psychologische ontwikkelingsfasen gaan in cycli van 7 jaren. De Nederlandse 
psychiater, pedagoog, hoogleraar en antroposoof Bernard Lievegoed (1905-1992) schreef 
meerdere boeken over de ontwikkelingsfasen van de mens. Een  bekend boek is: “De 
levensloop van de mens”, ISBN: 9789060693001. 



 
 
De cyclus van 7  
Het spreekt voor zich dat de cyclus van 7 niet toevallig is. Deze cyclus stemt overeen met de 
Kosmische Wetten die op de verschillende niveaus van de schepping van toepassing zijn.  
Het bekendste voorbeeld betreft het ritme van de dagen: elke week bestaat uit 7 dagen. Elke 
periode van de vier maanstanden omvat 7 dagen.  
Wanneer we kijken naar ons zonnestelsel, merken we dat alle tradities de esoterische 
invloed vermelden, die de zeven ‘alchemistische’ planeten op de mens uitoefenen. Volgens 
de Kabbalisten zijn dit Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, de maan en de zon.  
 
Meer voorbeelden van het magische getal 7 
Daarnaast omvat de muzikale toonladder zeven hoofdtonen. In het zonnespectrum zitten 
zeven kleuren. De conclusie kan worden getrokken dat het getal 7 in de materiële wereld 
een belangrijke rol speelt. 
 
Het getal 7 komt ook in de bestaande grote godsdiensten terug. In het Jodendom 
bijvoorbeeld vermeldt men de zeven graden van volmaaktheid, de zeven armen van de 
heilige kandelaar, de zeven woningen van Jahweh, de zeven jaren dat de bouw van de 
Tempel van Salomon duurde. In het Christendom verwijst het getal 7 naar de zeven 
scheppingsdagen. Ook de Islam verwijst naar het getal 7, want de Koran vermeldt de zeven 
hemelen, de zeven poorten van het paradijs, etc.  
Eigenlijk bestaat er geen enkele traditie, die niet op de één of andere manier het getal 7 en 
het scheppende vermogen ervan vermeldt. Dit komt, doordat dit getal verband houdt met 
de kosmische ritmen en cycli, die zowel de zichtbare- als in de onzichtbare wereld van 
toepassing zijn.  
 
Om zelf te doen 
Zoek op internet eens op: “De Zeven Stralen” en er kan een bijzondere wereld voor u 
opengaan. 
 
Bron: 
Het Rozekruisers Handboek 
 
Tot slot 
Of het getal 7 meer kans geeft op, bijvoorbeeld het winnen van een loterij, dat kunt u het 
beste zelf onderzoeken en ervaren. 
 
Ter overdenking: 
 
De kunst van het leven is, onderscheid te kunnen maken tussen het nodige en het onnodige. 
 

Jan Amos Comenius (1592-1670) 
Uit: het enige Nodige (1668)  

 

  



 
Activiteiten 2024 

 
  

Raad van Troost    
Voor leden, Vrienden en belangstellenden.    

 
     
Atrium Oase   
Raad van Troost online bijeenkomst 
Zondag 4 februari 2024 van 12-00 – 13.00 uur 
 
Via link vanaf 11.55 uur: https://meet.google.com/pkr-czbh-giq 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor deelname aan de Raad van Troost. 
De Raad van Troost wordt bij Atrium Oase, elke eerste zondag van de 
maand gehouden. 
Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven 
en goede raad welkome steun is. 
 
De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van meditatie, afstemming, de eigen 
genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is. 
 
Voor meer informatie, mail naar oase@rozekruisers.be 
 
Pronaos Arcanum             
Raad van Troost Online bijeenkomst       
Dinsdag 6 februari 2024    20.30 - 21.30 uur     
 
Je bent van harte uitgenodigd voor deelname aan de Raad van Troost. 
 
Voor deelname, mail naar arcanum@rozekruisers.be De link word je daarna toegestuurd.     
   
 

 

 
 

AMORC Academie Caribbean   
     

Raad van Troost / Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting 
ta wòrdu anunsiá despues)      
Elke eerste zaterdag van de maand  
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=RElEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJvMFVxQT09     

 
 



 
Overige bijeenkomsten  

Voor leden, Vrienden van AMORC en belangstellenden 

    

 
 
Atrium Oase   Online-bijeenkomst      
 
Maandag 19 februari 2024 van 20.00 – 21.00 uur       

      
Link: https://meet.google.com/hcw-lftg-rfq      

      
Sinds maart 2023, is er de mogelijkheid om online van gedachten te wisselen, aan de hand van 
inspirerende teksten en meditatieoefeningen.     
De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is de toepassing van de spirituele alchemie in het 
dagelijkse leven.      
Daarom onderzoeken we twaalf deugden. Tot op zekere hoogte uiten deze zielenkwaliteiten het 
ethische ideaal van de Rozekruisers, dat wil zeggen: een ideaal van gedrag.      
Wij zijn begonnen met de deugden “geduld en vertrouwen”. Wij gaan verder met “matigheid, 
verdraagzaamheid en onthechting”     
Er zijn ook speciale bijenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.      
Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur van 
Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door 
meditatieoefeningen.   
Atrium Oase organiseert deze bijeenkomsten, waarbij aan de hand van inspirerende teksten en 
meditatieoefeningen, mystieke beleving en gezamenlijke gesprekken centraal staan.     
Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be  
 
Je bent van harte uitgenodigd! 

 


