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Lieve Vrienden van AMORC,

Het team “Vrienden van AMORC”, wenst u een inspirerend, gelukkig en gezond
2024!

Het aantal Vrienden groeit gestaag, waar we uiteraard heel blij mee zijn. We gaan
er weer een mooi jaar van maken, met interessante onderwerpen in de
nieuwsbrief en bijzondere activiteiten om te bezoeken. Laat u verrassen en doe
mee! U bent van harte uitgenodigd.

U kent ongetwijfeld het gezegde: “De tijd vliegt”. Nu, net na de jaarwisseling, beseffen we
het ons misschien een beetje meer. De Deense filosoof Sgren Kierkegaard (1813-1855)
schreef: “Weer ging er een jaar voorbij en daarin was ik precies een jaar ouder geworden”.

Laten we het begrip “tijd” eens onder de loep nemen.

Wat is tijd?
Tijd is een paradox. We hebben er eigenlijk nooit genoeg van. Vakanties zijn in een oogwenk
voorbij, maar als we moeten wachten op iets fijns, willen we dat de tijd sneller gaat.

Sinds wanneer registreren we tijd?

Het bijhouden van tijd heeft een lange geschiedenis en evolutie.

Een van de oudste methoden om tijd te meten, de zonnewijzer, dateert terug tot het oude
Egypte rond 1500 voor Christus en werd later door andere beschavingen overgenomen.
Verschillende oude culturen, waaronder de Grieken en de Chinezen, gebruikten
waterklokken en zandlopers om de tijd te meten.

De Middeleeuwen zagen de opkomst van mechanische klokken in kerktorens en openbare
plaatsen in Europa. Deze klokken waren gebaseerd op tandwielsystemen en gebruikten
zwaartekracht of veren.

In de 16° eeuw werd het draagbare horloge uitgevonden en in de 17¢ eeuw introduceerde
Christiaan Huygens het slingermechanisme in klokken. In de 20° eeuw leidde de ontwikkeling
van de atoomklokken tot een ongekende nauwkeurigheid. De definitie van de seconde is nu
gebaseerd op de trillingen van atomen.

Tegenwoordig is er de Smart Watch, met naast tijdregistratie, e-mail, telefoon,
hartslagmeting, alles ineen.




Wat is de mystieke betekenis van tijd?

De mystieke betekenis verschilt en is afhankelijk van de spirituele traditie, maar in veel
gevallen wordt tijd gezien als meer dan een lineaire opeenvolging van gebeurtenissen.
Enkele overwegingen in mystieke tradities zijn:

Eeuwigheid, dat niet simpelweg een oneindige voortzetting is van tijd, maar eerder een
tijdloze, transcendentale dimensie.

Het Nu: sommige mystieke stromingen benadrukken het belang van het “nu”, het huidige
moment.

[llusie van tijd: Mystici benadrukken soms dat tijd een illusie is, een concept dat ons
gevangen houdt in de wereld van de vorm.

Tijd — het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is

niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik
buiten onze gedachte is geen tijd

Rutger Kopland

Boekentips over “tijd”

“Op zoek naar de verstrooide tijd”

Journalist Koen Haegens (1980) onderzoekt met verwondering hoe we de tijd vermorsen,
ongemerkt door onze vingers laten glippen, maar ook hoe we kunnen leren de tijd te nemen
en te rekken. Aan de hand van de grote denkers als Kierkegaard, Heidegger en De Beauvoir,
duikt hij in de verstrooide tijd.

“Op zoek naar de verstrooide tijd” ISBN 9789026362095.

“Stil de tijd”

Schrijfster en filosofe, Joke j. Hermsen, vraagt zich af van wie de tijd is. Is de tijd nog wel van
ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In haar boek neemt ze de tijdgeest
kritisch onder de loep. Met denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en
Emanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Hermsen stelt vragen
als: “Bestaat er nog een andere, meer persoonlijke tijd dan de kloktijd?” en “Heeft de tijd
een begin en einde?”

ISBN 09789029573603

Tot slot: Heeft u de AMORC Resources App al gedownload?

Gewoon doen! Zeer de moeite waard is het Liber Lucis, het Boek van Licht.

“Wij visualiseren dat dit Boek van Licht zoekers zal inspireren om naar voren te komen in het
Licht van hun innerlijke Wijsheid, om op mystieke wijze, na te denken over de uitdagingen
van het leven”




Activiteiten 2024

Raad van Troost
Voor leden, Vrienden en belangstellenden.

Pronaos Arcanum

Raad van Troost Online
Dinsdag 2 januari 20.30-21.30 uur

Voor deelname, mail naar arcanum@rozekruisers.be De link
wordt u daarna toegestuurd. U bent van harte uitgenodigd.

AMORC Academie Caribbean
Raad van Troost / Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta wordu
anunsia despues)

Elke eerste zaterdag van de maand
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=REIEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJVMFVxQT09

Overige bijeenkomsten

AMORC Academie / Atriumgroep Atlantis

Muziek en Mystiek
Wanneer: 28 januari 2024 11:00 - 13:30

Waar: Gebouw van de Theosofische Vereniging
Kruisstraat 307

3581GK

Utrecht

Contact: P.G.G. Moors

Email: atlantisrm@rozekruisers.nl



AMORC Academie Noord

“Een warme weg naar wijsheid”
Stilte dag op 16 maart 2024

“Op zoek naar innerlijke stilte”
Programma
De dag begint om 10 uur en duurt tot 21.30 uur
Er is een mooi programma samengesteld, waaronder:
Meditatie, wandeling in de natuur en visualisatie.
De dag eindigt met het spel der zinnen, waarin de zintuigen de hoofdrol spelen.
Kosten
€ 35, dit is inclusief koffie en thee.
Je kunt je eigen lunch meenemen. Voor soep wordt gezorgd.

’s Avonds is er een zogenaamde potluck, een gezamenlijke maaltijd waarbij de deelnemers
(zelf bereid) eten meebrengen en delen met de andere aanwezige gasten

Adres
Nieuw Allardsoog, Jarich van der Wielenwei 6, 9243 SH Bakkeveen
Praktisch

Deelnemers die willen overnachten: dit kan in het nabijgelegen Nivon Natuurvriendenhuis
Allardsoog, Jarich van der Wielenwei 2, 9343 TC Een-West. Telefoon 088-0990951.

Aanmelden kan tot 1 februari 2024 door een e-mail te sturen naar
amorc.academie.noord@gmail.com Na opgave krijgt u verdere informatie.




