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Lieve Vrienden van AMORC, 
 
Het is een complexe, chaotische wereld. Veel mensen zijn op de vlucht door oorlogen of 
(klimaat)rampen. Mensen raken familieleden, vrienden, huis en haard kwijt. Het is 
hartverscheurend om de beelden te zien en de artikelen in de krant te lezen. De 
Rozekruisers proberen deze mensen via de Raad van Troost bij te staan.  
 
Met name in het Westen, neemt de behoefte aan steun vanuit het geloof of de kerk af. 
Existentiële vragen over het leven dringen zich op. Mensen willen vrede, op zoek naar 
veiligheid, harmonie, zingeving en spiritualiteit.  
Exoterische kennis, het overdragen van kennis via het woord, wordt vervangen door 
esoterie: een innerlijke, bewustzijnsverhogende weg. Esoterie is de kennis die voor 
ingewijden of geïnitieerden toegankelijk is. Deze weg ligt open voor elk mens die door te 
mediteren, het uitvoeren van spirituele oefeningen en afstemming op het Kosmische, het 
bewustzijn kan vergroten en via mystieke weg kennis kan ontvangen. Door de kosmische 
wetten te leren begrijpen, kan rust en harmonie ontstaan. Positief denken en vertrouwen op 
een goede afloop is hierbij essentieel.  
 
Inwijding 
De Rozekruisers Orde is een mysterieschool of te wel een esoterische, inwijdende Orde.  
Gedurende het jaar, worden ledeninwijdingen gehouden. Via de symboliek van deze 
inwijdingen wordt geappelleerd aan het innerlijk bewustzijn, in al zijn stadia van groei. 
Hierdoor onderscheidt de Orde zich van veel andere stromingen op het gebied van zingeving 
en spiritualiteit.  
 
Liefde 
Er is vermoedelijk over niets ter wereld meer geschreven dan over 
liefde. Het is waarschijnlijk één van de woorden, die vaker zijn 
gebruikt, dan enig ander woord. Hoewel een aspect ervan 
onherroepelijk te maken heeft met de voortplanting van de soort, 
blijven de volledige werking en de potentiële kracht grotendeels 
onbekend. Elk mens is niet alleen een schepping van universele liefde maar ook een voertuig 
voor die liefde. Men is het er vaak wel over eens, dat liefde een emotie is. In haar Kosmische 



realiteit is het de opperste kracht, die ten grondslag lag van wat is geweest, wat is en zal zijn. 
Liefde is daadwerkelijk de bron van alle zichtbare- en onzichtbare schepping, want liefde is 
de motiverende kracht van universele evolutie.  
Het leven, zoals het zich op aarde manifesteert, is niets anders dan het gevolg van een 
liefdesverhaal, dat door ruimte en tijd, de impuls heeft gegeven aan de eenwording van 
materie met bewustzijn. De mensen zijn een voorbeeld van deze eenwording, want zij zijn 
lichaam en ziel.  
 
“Onze eerste en laatste liefde is zelfliefde” schreef Christian Nestell Bovee, epigrammatisch 
schrijver, (1820 – 1904). “Hoe vreemd het ook mag lijken, we kunnen alleen van anderen 
houden als we eerst van onszelf houden. We houden van anderen zoals we willen dat ze van 
ons zouden houden”.  
 
Vanuit Rozekruisers oogpunt proberen we liefde te geven aan wie we maar ontmoeten en 
liefde te verspreiden, waar we maar komen. Als we voortdurend vrede, harmonie en geluk 
willen ervaren, als we willen dat de wereld en onze naasten met onze hoogste idealen 
overeenstemmen, moeten we aan de liefde denken, liefdevol zijn en liefde schenken.  
 
 
Liefde 
 
Hoe geweldig is de Liefde, prachtig boven al het andere goede uit. 
Want niet alleen maakt het alles wat zwaar is licht, het draagt gelijkelijk alles wat 
onevenwichtig is. 
 
Niets is zoeter dan de Liefde, niets is sterker, niets hoger, niets weidser.  
Er is geen vreugdevoller, beter iets in de hemel of op aarde. Want Liefde is geboren in God, en 
kan alleen maar in God zijn, boven alle geschapen dingen. 
 
        Thomas à Kempis (1380-1471) 
 
Tot slot: 
 
Nieuw! Download de AMORC resources App. 
Deze kun u zowel voor IOS- als voor Android toestellen gratis downloaden. In de App vindt u 
podcasts, video’s, inspirerende boodschappen van de imperator, de levenscyclus, etc. 
Op dit moment is hij in vijf talen: Frans, Engels, Spaans, Portugees en Italiaans. Er is een 
vertaalknop naar het Nederlands aanwezig. 
 
Mystieke Dag 
Heeft u zich al opgegeven voor de Mystieke Dag op 11 november 2023? 
Aanmelden kan nog via mystiekedag2023@rozekruisers.nl  
U bent van harte welkom. 
 

  



  
  

Activiteiten 2023 
 

Raad van Troost 
Voor leden, Vrienden en belangstellenden. 

    
Atrium Oase   
Raad van Troost Online     
Zondag 5 november   12.00 – 13.00 uur  
Zondag 3 december   12.00 – 13.00 uur.  
Voor meer info mail naar oase@rozekruisers.be  
Deelnemen kan via volgende link vanaf 11.55 uur 
https://meet.google.com/pkr-czbh-giq  
  
Jullie zijn van harte uitgenodigd voor deelname aan de Raad van Troost, die online zal plaatsvinden.  
Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven 
en goede raad een welkome steun is.  
De Raad van Troost kan hulp bieden, en kan d.m.v. meditatie en afstemming, de eigen genezende 
kracht aanspreken die in alles wat leeft aanwezig is. De Raad van Troost vraagt geen enkele 
vergoeding.  
   
Pronaos Arcanum   
Raad van Troost Online     
Dinsdag 3 oktober   20.30 - 22.00 uur  
Voor deelname, mail naar arcanum@rozekruisers.be De link wordt u daarna toegestuurd.    
U bent van harte uitgenodigd. 
  
  
Pronaos Chepera    
Raad van Troost online 
U bent van harte uitgenodigd voor deelname aan de Raad van Troost. Tijdens dit ritueel 
werken wij - door een gezamenlijke afstemming – in dienst van hen die lijden of die het 
nodig hebben te worden geholpen.  

  
 Maandag 9 oktober        20.00 uur  
 Maandag 13 november   20.00 uur  
 Maandag 11 december   20.00 uur  
 

Inloggen kan vanaf 19.45 uur via de link: 
https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd    

U komt dan in de virtuele wachtruimte. De host zal u tot exact 20.00 uur binnenlaten. Toegang na 
20.00 uur is helaas niet meer mogelijk. Dit om verstoring van het ritueel te voorkomen. Heeft u 
vragen, mailt u dan naar: chepera@rozekruisers.nl    
Het officiantenteam verheugt zich erop u te mogen verwelkomen.   
De link kunt u voor alle onlinebijeenkomsten voor de Raad van Troost gebruiken. 
 
AMORC Academie Caribbean    
Raad van Troost / Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta wòrdu 
anunsiá despues)   
Elke eerste zaterdag van de maand  
https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=RElEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJvMFVxQT09 
    



  
 

Open Convocaties 
Voor leden, Vrienden van AMORC en belangstellenden 

 

 
 
Pronaos Spinoza 
12 november 2023 
13.30 uur ontvangst 
14.00 uur Open Convocatie 
Aansluitend is er een broedermaal.  
 
Maçonnieke Tempel 
Muys van Holygang 10 
3311 GM Dordrecht 
Graag van tevoren aanmelden: wimlandvreugd@hotmail.com 
 
Pronaos It Ljocht 
19 november 2023 
13.30 uur ontvangst 
14.00 uur Open Convocatie 
14.45 uur Inhoudelijk gesprek over het thema van de lezing 
Aansluitend is er een gezellig samenzijn. 
 
Odd Fellowhuis 
Emmakade 48 
8933 AT Leeuwarden 
Graag van tevoren aanmelden: itljocht@rozekruisers.nl 
 



 
Loge Isis  
19 november 2023 
11.00 uur  Open convocatie 
  Raad van Troost 
13.00 uur  Academie lezing “Water”, door Anna Maria Magermans 
Aansluitend is er een broedermaal. 
 
Haags Logegebouw, 
2e Sweelinckstraat 131, 
2517 GW Den Haag 
Graag van tevoren aanmelden: hansaur@gmail.com 
 
 

Overige bijeenkomsten  
Atrium Oase  
Online-bijeenkomst   
Voor leden, Vrienden van AMORC en belangstellenden  

  
  

Maandag 16 oktober 2023  
Maandag 20 november 20223  
Maandag 18 december 2023  

Van 20.00 – 21.00 uur   
  

Link: https://meet.google.com/hcw-lftg-rfq  
  

Sinds maart 2023, is er de mogelijkheid om online van gedachten te wisselen, aan de hand van 
inspirerende teksten en meditatieoefeningen. 
De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is de toepassing van de spirituele alchemie in het 
dagelijkse leven.  
Daarom onderzoeken we twaalf deugden. Tot op zekere hoogte uiten deze zielenkwaliteiten het 
ethische ideaal van de Rozekruisers, dat wil zeggen: een ideaal van gedrag.  
Wij zijn begonnen met de deugden “geduld en vertrouwen”. Wij gaan verder met “matigheid, 
verdraagzaamheid en onthechting” 
Er zijn ook speciale bijenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.  
Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur 
van Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door 
meditatieoefeningen.  
Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be  
De volgende onlines gaan door op maandag 16 oktober, 20 november en 18 december. U bent 
allen van harte uitgenodigd!  
  

Mystieke Dag 2023  
  
Op zaterdag 11 november 2023 wordt, in aanwezigheid van Grootmeester 
Michiel Schillhorn van Veen, een Mystieke Dag in Groningen gehouden.   
Vrijmetselaars Loge, Turfsingel 46, 9712 KR Groningen.   Aanmelden kan via: 
mystiekedag2023@rozekruisers.nl  


