Rituelen en
symbolen

Rituelen bij AMORC zijn geen
uiterlijkheden, maar
momenten van verdieping. Ze
openen de deur naar stilte,
herinnering en
verbondenheid. Symbolen zijn
sleutels tot inzicht — vormen
die de ziel raken. Inwijding
betekent hier niet toetreden
tot iets buiten je, maar het
ontwaken van wat altijd al in
je aanwezig was.

Een innerlijke
uitnodiging

Misschien herken je iets in deze
woorden. Een gevoel van
thuiskomen, een herinnering
aan iets wat je nooit bent
kwijtgeraakt. Herken je het
verlangen om je leven vanuit
een diepere wijsheid vorm te
geven? AMORC is een
werkplaats om dat te verkennen
— in vrijheid, in afstemming, in

verbondenheid.
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Rozekruisers Orde AMORC —
Een levende traditie van wijsheid
en inzicht

Rozekruisers Orde AMORC

Wijsheid die
met het leven

meegroeit

Waar inzicht en ervaring
elkaar verdiepen




Wat is de
Rozekruisers Orde
AMORC?

AMORC staat voor Aloude
Mystieke Orde Rosae Crucis,
een internationale
gemeenschap van mensen die
zoeken naar wijsheid,
innerlijke groei en een dieper
begrijpen van het leven.

AMORC is geen religie, maar
een pad van ervaring. Een
levende traditie die van mens
tot mens wordt doorgegeven —
niet door overtuiging, maar
door inzicht en beleving.

Een pad van vrijheid
en ervaring

Het Rozekruiserspad is vrij van
dogma’s. Je leert in je eigen tempo,
vanuit je eigen vragen en
ervaringen. Thuis bestudeer je
lessen — monografieén genoemd —
waarin oude wijsheid wordt
verbonden met inzichten van nu.
Daarnaast kun je deelnemen aan
bijeenkomsten: plekken van
aandacht, uitwisseling en

bezinning.

Zo ontstaat een levende
gemeenschap van zoekers naar
wijsheid, verbonden in het
verlangen om het goede, het

schone en het ware te laten leven.

Het Rozekruis

De roos in het midden staat
voor de ziel die zich ontvouwt
tot licht, liefde en inzicht.

Het kruis symboliseert het
aardse en het tijdelijke.

De lessen van AMORC zijn
praktisch en toepasbaar in het
dagelijks leven. Ze helpen om

aandachtig, scheppend en
liefdevol aanwezig te zijn in de
wereld.



